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333 Eeuwigheidswaar de

Bemoediging van de week aflevering 333

Afl. 333 Eeuwigheidswaarde
“ Moet ik gaan met lege handen, zo mijn Heiland tegemoet?”

In deze bemoediging vertel ik over een prachtig gesprekje dat ik laatst met een jonge student had in de
keuken van een Christelijk studentenhuis.

De aanleiding was de Bemoedigingssite. Deze jongen vertelde mij hoe hij zelf ook altijd gefocust was op het
bemoedigen van anderen. Dat vond ik mooi om te horen en ik liet hem er wat meer over vertellen.

Een jonge knul aan het begin van zijn leven, bezig met een studie, bezig de toekomst op te bouwen en zich
een plek te verwerven in de maatschappij. Maar zijn hart sprak van andere dingen: muziek maken, God eren,
mensen dienen, bemoedigen, zijn gel oofsleven handen en voeten geven. Heel concreet.

Toen ik hem dit hoorde vertellen, dacht ik aan de eeuwigheid. Aan straks, na deze 80 of 100 jaar dat we op
aarde zijn. Waar zullen we het straks over hebben met de Here God? Hoe zou een gesprekje daarboven
plaatsvinden, als we voor altijd zijn opgenomen in Vaders heerlijkheid.

Natuurlijk, in Romeinen 14: 12 lezen we over de Rechterstoel. Dat we allemaal eenmaal verantwoording
zullen moeten afleggen voor ons leven, onze daden en ook voor alles wat we nagelaten hebben.

Dat jaagt mensen soms vrees aan... die verschrikkelijk zonden. Komt er straks vergeving van zonden. Maar
alsjeer goed over nadenkt, dan is God er niet zo in geinteresseerd om hele gesprekken met je te voeren over
je zonden. Zonden wil God vergeven en wegdoen, om er nooit meer op terug te komen. Zonden zijn niet een
gespreksonderwerp in de hemel. Maar waar ga je dan wél met de Heer over spreken?

Wat zal een vreugde voor jou en de hemelse Vader zijn om samen over te spreken?

Ik dacht aan mijn moeder en de vele brieven die ze schrijft naar alerlel mensen. Hoe ze biddend zoekt naar
de juiste woorden en wandelend naar de brievenbus haar brieven opdraagt aan Gods machtige zegen en ze zo
verzendt naar deze of gene.

Ineens zag ik iets heel mooisin mijn gedachten over een mogelijk gesprek in de hemel tussen die
liefhebbende God en mijn moeder. Ze zouden het hebben over die woorden in die brieven. Mijn moeder zou
, zoals ze het mij al zovaak heeft gezegd, zeggen: “ Ach Heer, ik begrijp het ook niet goed, maar mensen
worden er zo door bemoedigd. En die ene keer, Vader, dat ik nog net een zinnetje toegevoegd heb aan die
brief aan een doodzieke man. Hij moet het nog net gelezen of voorgelezen hebben gekregen voor hij stierf.
Zo wonderlijk was dat, Vader.”

En de Vader zou zeggen, zijn arm vriendelijk rusten op haar schouder: “Mijn dochter, het waren Mijn
woorden die jij schreef aan mensen. Wat was het een vreugde voor Me om met je en door je heen te mogen
werken. 1k zal het nooit vergeten, lieve dochter, wat Mijn hand in jou heeft mogen doen. Nooit! Tot in de
Eeuwigheid niet en we zullen hier nog heel vaak samen over spreken. En ik gaje hier straks laten zien wat al
die mooie brieven van jou en Mij samen, hebben gedaan met mijn kinderen.’

Waar ben jij vandaag mee bezig? Wat vult jouw hart en denken? Ben je je bewust dat dit korte zijn hier op
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aarde, materiaal verzamelt om in Eeuwigheid met je Hemelse Vader over te praten.

Moet ik gaan met lege handen. Ik sprak die woorden uit in de keuken en tot mijn verbazing zei de jonge
student: *...zo mijn Heiland tegemoet!’

Hij kende het lied, lachend legde hij uit dat hij in een Baptisten gezin was opgegroeid en vertrouwd was met
al die Johan de Heer liederen.

Ik heb ze ook gehoord, mijn moeder zong deze liederen vaak a's ze met haar werk bezig was. En askind
dacht ik a: 1k wil in elk geval niet met lege handen de Heer tegemoet gaan. En dat wil ik nazovesel jaren
nog steeds niet.

Enjij?

Mag de Heer je bemoedigen en sterken, en vergeet niet: kort is dit leven, maar er wacht ons nog iets
onvoorstelbaar moois. Houd dat voor ogen.

Liefs Gerry

De video bemoediging die hoort bij deze tekshijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
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