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Vrijwilliger voor God zijn

Bemoediging van de week aflevering 334

Afl. 334 Vrijwilliger voor God!

We organiseren morgen in Zevenhuizen een vrijwilligersdag voor onze vaste vrijwilligers,  
die op allerlei plekken met ons meewerken. 

Sommigen zijn al jaren trouw verbonden aan dit bijzondere bemoedigingswerk waarvoor we 
ons  met elkaar pro Deo inzetten. 

Bidders, buddy's, nabijweekenden, een steungroep die meedenkt, mensen die praktische 
ondersteuning geven bij allerlei taken, digitale en vakbekwame ondersteuning bij ons werk, 
het bestuur van onze Stichting Bemoedigingssite...enz.  Wat zijn er veel mensen die het werk 
een warm hart toedragen en bereid zijn een stukje dienstbetoon hieraan te verlenen. 

Zelfs onze vrijwilligersdag komt tot stand dankzij vrijwilligers! 

Op deze manier mag je ook kijken naar het dienen van God: Alles wat we kunnen inzetten 
aan dienstbetoon voor de Heer, is dankzij de kracht en inspiratie en liefde van deze God. 
Dankzij de middelen van God aan mensen verleend, kunnen mensen zich inzetten om Hem te 
dienen! Pro Deo is altijd dankzij ‘Deo’ (God)! 

In deze bemoediging sta ik even stil bij de komende bemoedigingsdag. Ik lees deze keer 
bewust in omgekeerde volgorde een paar woorden, die zo sterk bij elkaar passen: 

Kolossenzen 3: 17-14  (NBG51) 

Vers 17: ‘En al wat u doet met woord of werk, doet dat alles in de naam des Heren Jezus, 
God de Vader, dankende door Hem.’ 

Het maakt niet uit hoe je God wilt dienen als vrijwilliger. De een doet het met woorden, de 
ander doet het met daden, maar dat is niet belangrijk. Het is belangrijk dat je weet dat jouw 
werk in de naam van Jezus gebeurt, en dat jij daar God van harte voor kunt danken dat je het 
überhaupt kunt doen, dankzij Zijn kracht en middelen. Zo hoeft niemand zich ergens op te 
beroemen, als hij of zij onze God (pro Deo) dient! 

God dienen vraagt er om God te kennen, daarover spreekt Gods Woord in vers 16, even 
boven vers 17: 

'Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij  in alle wijsheid elkander leert en 
terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in 
uw harten.' 

Vers 15 laat ons stil staan bij het feit dat we niet alleen in ons uppie God dienen, maar samen 
(samenwerken) met anderen God dienen: Daarom is deze tekst ook zo belangrijk voor iedere 
vrijwilliger voor God, in welk werk (kerk/ gemeente of organisatie) dan ook: 

'En de vrede van Christus, tot welke gij  immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw 
harten; en weest dankbaar.' 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/334/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/334/tekstbijlage?print=1


Vers 14 is Gods laatste advies, het is het startpunt voor iedere vrijwilliger die zich wil 
inzetten voor zijn/haar Meester en Heer en voor de naasten: 

'En doet bij dit alles (voor je begint te dienen!!) de liefde aan, als de band der  
volmaaktheid.' 

Dat brengt mij terug bij het begin: de volmaaktheid is bij ons niet aanwezig, maar wel in 
onze Heer. Hij wil middelen aan je geven die jou helpen om Hem te dienen, zoals Hij   ook 
graag wil dat je het doet. 

Vrijwilligers moeten niet op eigen houtje God en hun naaste dienen. 

Ik moet vaak denken aan de ochtend dat ik als jonge moeder thuis was met twee kleine 
jongens van 3 en 4 jaar. Terwijl ik beneden bezig was, hoorde ik dat een van de jongens zich 
had gestoten en huilde.
Ik vroeg zijn broer om een 'wonderkusje' te geven op de plek die zeer deed. Ik vroeg:” Wil 
je dat wel voor mama doen?” 

“O ja hoor,” klonk het parmantig. Hij vroeg al aan de huiler: “Waar doet het  zeer?”

Toen riep ik voor alle zekerheid naar boven: “Je moet het wel net zo doen als mamma het 
zou doen, hé!” 
Want het was namens mij, deze actie van troost en van het uitdelen van een wonderkusje. 
Op dat moment dat ik dat riep, begreep ik dat ik iets van God tegen mezelf zei: God vraagt 
altijd (!!) bij al onze acties die we namens Hem doen, om het ook op Zijn wijze, Zijn manier 
te doen.   

God geeft zijn vrijwilligers kracht en inzicht, middelen om te handelen in Zijn naam en 
autoriteit, maar blijf opletten: blijf ook bij de manier, de wijze waarop God zelf met mensen 
omgaat. Bijvoorbeeld: handel altijd met het grote elan waarmee Vader God ieder (kwetsbaar) 
mens tegemoet treedt! 

Mag God je rijkelijk zegenen, en inzetten, als vrijwilliger voor Hem! 

Liefs, Gerry 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/334
https://www.bemoedigingssite.nl
https://www.bemoedigingssite.nl/over-ons/doneren

