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Hoe waardevol ben jij?
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Hoe waardevol zijn we eigenlijk? 

 

Ooit heeft Midas Dekker, de bekende bioloog de waarde van een volwassen mens berekend, gelet
op de grondstoffen waarvan we gemaakt zijn. Hij kwam uit op ca. 23 gulden, omgerekend naar nu
slechts zo’n € 11,00. 

 

Nee, dat is geen hoge prijs voor een mens. Natuurlijk kunnen we ons kleden met de duurste
kleren, maar daar worden we niet waardevoller van. We kunnen gouden sieraden gebruiken om
onze waarde te verhogen, maar eigenlijk verandert die gouden ketting niets aan het materiaal
waarmee ik ben opgebouwd. 

 

Hoe waardevol of waardeloos zijn we eigenlijk? 

 

Toch kan ik me geen ouder voorstellen die naar een pasgeboren kindje kijkt en denkt: mmm, die
stelt ook niet veel voor: De grondstoffen reiken niet verder dan € 1, 00 en dan ben je er ook nog
heel druk mee. Zo denkt een vader of moeder toch niet. Dat baby’tje is niet in geld uit te drukken,
zo waardevol is het voor de ouders. 

 

Dus zou je kunnen zeggen: Je waarde wordt op zijn minst mede bepaalt door degene die jou ziet
en met je samenleeft. Je kunt van waarde zijn voor iemand anders. Heel erg waardevol.
Tegelijkertijd bestaat er ook eigenwaarde. Maar juist die gevoelens van eigenwaarde staan zo
onder invloed van de waarden  van buitenaf. Daarom zijn we erg gevoelig voor complimenten,
lieve woorden, de positieve benadering van anderen om ons heen. 
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Degene die naar je kijkt, degene die je vasthoudt, degene met wie je je leven deelt, degenen die je
leven omringen, zij bepalen voor een groot deel hoe waardevol jij je voelt. Dat ondersteunt je
besef van eigenwaarde. 

 

Laat me je een klein verhaaltje vertellen om onze waarde dichterbij te brengen. 

 

Er was eens een jongen die een hondje wilde kopen. Hij ging naar een dierenzaak waar in een
ruime bak maar liefst 12 jonge hondjes speelden, keften en tegen de rand opsprongen. Ze wilden
allemaal met de jongen mee en gekocht worden. 

De eigenaar vertelde dat deze hondjes slechts € 50,00 kosten, maar toen de jongen zijn
portemonnee omdraaide, telde hij niet meer dan € 4,35. 

 

Terwijl de eigenaar een andere klant hielp, bleef de jongen bij de bak staan en keek zijn ogen uit
naar al die leuke speelse hondjes. Maar ineens zag hij een hondje dat er maar wat verloren bij zat
in een hoekje. Dat beestje sprong niet tegen de rand op, het kefte ook niet, maar het keek wel. Het
keek hem recht aan met een schrandere en heldere blik.  

 

Toen de eigenaar even later weer bij de jongen kwam staan, vroeg de knul: “En dat hondje daar
dan? Is die ook te koop?”

 

“Ach jongen”, zei de eigenaar, “dat hondje moet je maar niet kopen. Die gaat nooit rennen en
spelen. Het heeft een aangeboren afwijking: een van de pootjes is niet goed ontwikkeld. Het is
eigenlijk een kneusje… Je hebt er niets aan. Je moet met je hond kunnen rennen en ravotten,
toch? Ik weet nog niet wat ik met dat gevalletje aan moet…”

 

“Ik ga dat hondje van u kopen, meneer”, zei de jongen dapper. Ik weet het zeker: die wordt van
mij!”

 



“Nou, als je het echt wilt, ik zal een mooi prijsje er van maken: Hoeveel geld had je ook al weer? €
4,00?  Voor € 4,00 is dit hondje van jou!”  

 

“Nee, meneer, ik koop hem voor dezelfde prijs als de andere hondjes. Hij is voor mij minstens
evenveel waard als al die anderen. Ik betaal € 50,00 euro! Nu geef ik u die € 4 euro, maar elke
zaterdag als ik mijn zakgeld heb gekregen, dan komen we samen bij u om de rest te betalen. Net
zolang tot ik u de volle prijs heb betaald. Dat is het hondje waard!”

 

“Ik begrijp je niet, waarom zou je dat doen? Misschien heb je straks dat geld nodig voor een
dierenarts? Zo’n mank beestje gaat je meer geld kosten…”

 

De jongen trok een pijp van zijn broek omhoog. Boven zijn schoen verscheen een glimmend
metalen prothese. 
“Ik begrijp dat hondje en dat hondje begrijpt mij. Daarom is dat hondje voor mij net zoveel waard
als de beste hondjes uit uw hondenbak!”

 

De waarde die mede-bepaald wordt door iemand in je omgeving! Houd dat even vast. 

 

Als kinderen van God, zijn we ooit gekocht en betaald! 

God kocht ons niet op de markt in de bak ‘kneusjes halve prijs’. Of ‘beschadigde zielen in de
opruiming!’ Nee, al stelden we misschien verschrikkelijk weinig voor in eigen ogen, of zelfs in de
ogen van hen die ons omringden; toch betaalde Vader God de hoogste prijs voor mensen zoals jij
en ik. En waarom? Waarom deed God dat? Waarom heeft Hij alle mensen tegen dezelfde hoge
prijs gekocht, of ze veel eigenwaarde zichzelf toekenden of weinig, of ze nu in de ogen van hun
omgeving heel kostbaar waren, of wat verloren in de hoek zaten… God kocht mensen tegen
dezelfde hoge prijs! Iedereen, niemand ietsje meer of ietsje minder. 

 

In die metalen prothese van de jongen, zou je voor even het kruis van Jezus kunnen zien. Jezus
zegt: “Ik begrijp de mensen! Ik begrijp hoe erg het is als je gebutst en beschadigd bent geraakt
door het leven of al vanaf de moederschoot je als geknakt riet voelt. Maar hier ben Ik: Ik koop je
leven vrij, vanaf nu ben jij van Mij! 



Ik wil een relatie met je aangaan, want Ik heb jou gevonden en je bent me dierbaar en kostbaar!
De hoogste prijs heb  Ik betaald voor jou! 

 

Als jij je soms - ondanks alles dat je gelukkig zou kunnen maken of eigenwaarde zou kunnen
geven – toch  waardeloos voelt, denk dan eens aan deze woorden van onze Heer: Hij sprak ze uit
over het volk Israël en ze gelden nog steeds voor dit volk:

 

Jesaja 43: 3,4  (NBV) 

Want Ik, de Heer, ben je God, de heilige van Israël, je redder.
Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. 

 

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

 

Maar in deze prachtige woorden hoor je ook Gods hart voor alle mensen. Want het kruis van
Jezus is die hoge prijs geworden, waarmee God mensen hun echte kostbare waarde heeft terug
gegeven. 

 

Ontvang het dat je kostbaar en waardevol bent, omdat God je liefheeft! 

 

Met liefs, Gerry
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