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Kom aan tafel!

Bemoediging van de week aflevering 341

Aan tafel!!

 

Psalm 23:5
“U maakt voor mij een tafel gereed, voor de ogen van mijn vijanden, U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over”

 

God roept jou en mij aan Zijn tafel! 
Aan Zijn door Hemzelf gedekte tafel, met grote zorg bereid. Als eregast mag je aan Zijn tafel 
zitten. Alleen bij eregasten werd het hoofd met olie gezalfd en kregen zij een ereplaats aan de 
tafel. Minder hooggeplaatsten hadden geen plek aan tafel en hun bekers werden niet voortdurend 
bijgeschonken.

David schept hier een vertrouwensband met zijn Koning, die dieper gaat dan een koninklijke 
maaltijd, waarbij hij God als gastheer en zichzelf als gast neerzet.
Het is met name die zin ‘voor het oog van mijn vijanden’ die mij aan het denken zette. Davids 
vijanden kijken toe, terwijl hij als eregast met zijn Koning eet. Hoe bijzonder is dat! 

 

Die intimiteit met God mogen wij ook beleven. 
Eten van Zijn maaltijd en proeven van Zijn overvloedigheid. David schetst hier de rust en het 
vertrouwen dat het geeft om zo intiem met God te zijn.
Maar hij schetst nog wat anders. 
Hij noemt daarbij dat zijn vijanden toekijken en geen deelgenoot zijn van het feest, de ceremonie 
en de maaltijd. De vijanden worden niet gezalfd, nuttigen geen maaltijd en proeven niet van Gods 
overvloedigheid.
Ze zijn niet uitgenodigd en hebben niets anders dan toe te kijken. Een vernederend toekijken hoe 
jij en ik aan tafel zitten.

 

Wie zijn jouw vijanden? 
In de tijd van de Duitse bezetting hadden we duidelijke vijanden en er zullen   onder ons mensen 
zijn die nog steeds aardse, lijflijke vijanden hebben en ervaren. Maar bij mij zijn zo dikwijls  
mijn gedachten en angsten mijn vijanden. 

Herken je dat? Angst voor ziekten, werkloosheid of het verliezen van een geliefde? 
Donkere gedachten die je leven verduisteren of gevoelens van falen, onzekerheid en afwijzing? 
Reële vijanden, die we zo dikwijls de volle ruimte in ons leven geven, zonder te beseffen dat ze 
daarmee deelgenoot zijn en worden van onszelf en daarbij dus ook aan tafel komen te zitten. 
Grimmige gedachten die zelfs onze relatie met God kunnen binnendringen en daar beloften van 
God kapot maken.
David wijst ons hier de positie en plek van zijn en, daarbij ook, onze vijanden aan. 
Ze kijken toe!! Ze hebben geen deel aan de tafel en horen er niet bij. 

Samen met God aan tafel, samen met je Vader aan tafel en daar het wonder van je geliefd weten 
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ervaren en beleven!
Ik wens jou dat toe in Jezus’ naam!

 

Hanna

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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