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Maak hem los, zei Jezus!

Bemoediging van de week aflevering 342

afl. 342 Maak hem los! (Van Hanna Swart)
 
Johannes 11:44
 “Lazarus! Kom naar buiten” 
 
Jezus komt bij wenende zussen, die zo intens verdrietig zijn om de dood van hun broer Lazarus. We zien
beide zussen op zulke verschillende wijze reageren.
Martha betwist Jezus bijna boos:”Als U hier geweest was, was mijn broer nog levend” terwijl Maria alleen
maar neergeslagen lijkt en zo ontzettend huilt.
Jezus huilt met de beide vrouwen mee! 
Hij is oprecht ontzet over de macht van de duisternis en de dood.
Maar maakt ook een omkeer in het leven van alle toeschouwers. 
 
“Lazarus! Kom naar buiten” en nadat Hij dat roept komt Lazarus ook het graf uit en loopt in leven en
welzijn op de menigte af.
 Wat zal dat een diep ontzag en verwondering gegeven hebben! 
Jezus die de dood toespreekt en de doden tot leven wekt. Hij die niet langer de greep van de dood macht laat
hebben, maar zelf alle macht heeft.
Jou en mij heeft Hij ook tot leven gewekt! Geroepen om een leven te leven zonder angst voor de dood,
omdat Hij nieuw leven gegeven heeft. 
Vul je naam maar in “……….., kom naar buiten” en in het licht van Zijn aanwezigheid mag je leven.
 
Maar daar laat Jezus het niet bij! Hij geeft de toeschouwers een opdracht. 
Want terwijl Lazarus zijn graf verlaat, zijn oude leven achter zich laat is er een oproep voor die
toeschouwers. Zij zijn vanaf nu geen toeschouwers meer.
Jezus maakt ze medeverantwoordelijk voor het kwijtraken van de doodsdoeken. 
“Maak hem los” gebied Jezus de omstanders, de toeschouwers.
Verwijder zijn doodsdoeken, verwijder alles wat maar hoort bij de dood. Zorg dat de stank van de dood niet
langer meer te ruiken is, dat alles wat ons doet herinneren aan zijn dood uit ons zicht is.
 
Hij gebied het Lazarus niet! Nee, Hij geeft de omstanders deze opdracht! 
 
Hier kun je over nadenken: wat een opdracht van Jezus. Want hoevaak herinneren we elkaar niet aan het
oude leven. We weten nog net iets meer van die ander. We biden met doodszwachtels iemand vast aan iets
van zijn oude leven. Hoevaak grijpen we niet terug naar de ‘oude ik’ in onszelf en zwachtelen we ons zelf
weer vast in allerlei dingen die voor God allang vergeven zijn. Ik denk dat we vaker het tegenovergestelde
doen dan dat Jezus hier zegt: We binden elkaar weer in de doodsdoeken door te grijpen naar de tijd voordat
Jezus ons tot leven riep.

 
En Lazarus dan? Kon Lazarus zichzelf niet ontbinden? Nee! Zijn handen en voeten waren gebonden en dus
had hij hulp nodig. Hij werd het best geholpen door omstanders die hem gewoon gingen afwikkelen en niet
door omstanders die een discussie gingen opzetten of Lazarus wel echt was opgestaan. En of dit soort
wonderen eenmalig zijn, of trend, of iets te tussenin. 

Jezus gaf opdracht aan de medegelovigen: Maak hem los! En Lazarus zelf liep al op ze toe, zijn handen
vooruit gestoken: 'Toe, maak me los! Doe wat Jezus je vraagt te doen!'  
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Dat zijn prachtige lessen om mee bezig zijn in je leven. Lazarus begaf zich onder de mensen die de intentie
hadden hem los te willen maken. Laten wij dat ook doen: omgeef je met mensen die jou graag afwikkelen,
die je zo graag ‘losmaken’ en kijk om je heen waar jij mensen kan ‘losmaken’ van hun oude ik, hun oude
‘dode’ zelf.

Dit prachtige verhaal over Lazarus, wat een inspiratie zit hier in: Eerst worden doden tot leven gewekt en
daarna worden deze mensen geholpen levend zich te gaan gedragen. 
Hoor Jezus roept je:”kom naar buiten, leef!!!” en ben je buiten gekomen, zorg dat je vrij komt van alle
doodsdoeken die je herinneren aan wat ooit is geweest. Laat je vrijmaken! 

Lieve groetjes,

Hanna
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