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Kracht van onthouding!

Bemoediging van de week aflevering 344

afl 344 HS 

 

“Uw vrouw moet zich onthouden……”

 

Richteren 13: 11 ™ 13.

 

Manoach en zijn vrouw konden geen kinderen krijgen. Of ze dat wel graag wilden en of ze daar veel om gebeden
hebben, staat niet in het verhaal genoemd.

Maar wat opmerkelijk is, is dat de vrouw van Manoach tot twee keer toe een engel op bezoek krijgt en bij de tweede
keer snel haar man ophaalt zodat deze ook de engel kan ontmoeten.

 

De engel heeft beide keren een bijzondere boodschap, namelijk dat Manoach en zijn vrouw een kindje zullen krijgen.
Het is een jongen en ze moeten hem grootbrengen als een nazireeër, wat inhoudt dat zijn haren niet geschoren mogen
worden, dat hij zich houdt aan de reinheidswetten en geen wijn of andere producten gemaakt van druiven mag
nuttigen. Deze sterke held van God zal Simson genoemd worden.

 

Een heel bijzondere boodschap die de engel aan Manoach en zijn vrouw brengt en daarom ook vrij logisch dat
Manoach vragen gaat stellen.

Hij wil vooral weten wat hij allemaal moet doen met de jongen. “Wat moeten we doen als de jongen eenmaal geboren
is?”

Ik kan me dat heel goed voorstellen. Moeten we hem dopen of opdragen? Welke Christelijke school? Catechisatie,
Youth Alpha, bijbelschool, club en de beste theologische academie die er bestaat? Manoach wil het hoe en wat weten?
Wat moeten we doen als de jongen geboren is?

 

Maar de engel antwoord:”Uw vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. ” Wonderlijk he? De
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toewijding van de moeder van Simson heeft invloed op de uitkomst van de belofte. Het begint in deze allemaal bij de
toewijding van de moeder. Geen opvoedkundig geknutsel of protocol van het consultatiebureau. Maar een toegewijde
moeder die zich moet onthouden. 

Vrouw onthoud!!! 

Zou de engel dat gezegd kunnen hebben. Onthoud je van al die onreine dingen en onthoudt dat je toegewijd blijft.

Ook wanneer de jongen keuzes maakt voor een vrouw van een ander volk, ook wanneer de jongen de opdracht, het
volk te bevrijden van de Filistijnen, lijkt te verwaarlozen. Ook wanneer je zijn handelen jezelf aanrekent.

Blijf onthouden! Vergeet het nooit weer!! Houd je aan mijn geboden en dan houd Ik Mij aan Mijn beloften.

 

Moeders, wees bemoedigd tot in elke vezel van je moederhart om vol te houden! 

 

Lieve groetjes,

Hanna

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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