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Tranen van betekenis

Bemoediging van de week aflevering 345

Afl. 345 Tranen van Betekenis

 

 

Lieve mensen, 

 

 

Een poosje geleden las ik een apart verhaaltje, een sprookje. 
 
Het ging over een molenaarsdochter die per ongeluk, door een noodlottige afspraak, als bezit moest worden 
geschonken aan de duivel. De vader was deze overeenkomst moeten aangaan. Zowel de vader als het meisje vonden 
het verschrikkelijk. Ze vreesden de dag dat de duivel zou komen om het meisje op te halen. Zij zou zijn bruid moeten 
worden. 

 

Zoiets gebeurt er in sprookjes… Vaak liggen er verborgen woorden en wijsheden achter die niet allemaal even nuttig 
en betrouwbaar zijn. 
Maar wij kunnen vaststellen dat ook in het echte leven, de duivel soms aanspraak meent te kunnen maken op mensen.  
Vooral als we hem daar - bewust of onbewust - een reden voor gegeven hebben. Je kunt de boze, de duivel, of de satan 
niet weglachen: hij bestaat wel degelijk. Of je je nu per ongeluk brandt aan een hete kachel of expres: de gevolgen zijn 
niet anders. 
Onwetenheid is beslist geen bescherming tegen het kwaad. We hebben te maken met een tegenstander die rond gaat 
als een brullende leeuw, hij probeert eerst te verleiden (bewust of juist van geen kwaad bewust) en zodra hij dan een 
claim in handen heeft, zal hij komen om je nog meer onder zijn heerschappij te brengen. 

 

Het meisje in dit sprookje had dit wel in de gaten. Ze wilde beslist niet met die duivel mee, ze wilde niets met hem te 
maken hebben. Dus bedacht ze een plan!  Ze maakte een cirkel om zich heen en reinigde zich voortdurend. Want… zo 
lang ze rein was, kon de duivel de cirkel niet binnen komen om haar te pakken. De duivel haat reinheid, zuiverheid, 
eerlijkheid, oprechtheid, dus in haar reinheid lag haar bescherming! 

 

Hoe vaak worden wij niet opgeroepen in Gods Woord, zowel in het oude als het nieuwe testament: bewaar je zelf rein 
in deze wereld. Doe niet aan alles mee, toon in je dagelijks leven dat je Mij toebehoort, dat je rein en heilig wilt leven. 
Het is de beste bescherming, ook voor ons! 

 

 

            “Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, 

            moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten 
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            en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.” (2 Kor 7:1)

            

            Was je, reinig je,

            maak een eind aan je misdaden,

            Ik kan ze niet meer zien, vermijd alle kwaad. (Jesaja 1:16) 

             
Reinheid is een groot wapen tegenover de boze. Onreinheid geeft de duivel recht om aanspraak te kunnen maken op 
ons. Als je last van de duivel hebt, let dan eens op reinheid. 

 

Het meisje in dit sprookje zorgde er voor dat ze rein bleef. Ze wist dat haar reinheid haar onaantastbaar maakte voor 
die rotduivel. Je zou je kunnen afvragen: hoe bescherm ik mijn leven, maar ook mijn huis of mijn gezin tegen de 
duivel? We hebben een voorspraak bij onze Heiland, om rein te blijven, ook als het onszelf nog niet helemaal lukt. 
Maar oprechtheid is hier wel een sleutelbegrip. 

 

            Belijden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, 
                                                                                                               ons onze zonden vergeven en ons reinigen van 
alle kwaad. ( 1 Joh. 1:9) 

 

            Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God! (1 Joh. 3: 2) 

 

Maar het verhaal gaat verder: de duivel zag het meisje zich veelvuldig wassen met water. Dus haalde hij al het water 
bij haar weg. Dan zou ze niets meer hebben om zich mee te wassen. Ze zou vuil worden en hij zou eindelijk door de 
barrière heen kunnen breken. 

 

Toen het meisje zag welk sinister plan de satan had bedacht, begon ze heel erg te huilen. Groot verdriet, omdat ze 
begreep dat ze de strijd zou gaan verliezen. Ze huilde zo veel dat haar beide handen zich vulden met traanvocht: zout 
water dat de kracht heeft om te reinigen! Ineens zag ze door al haar tranen heen het traanwater in haar beide handen. 
Ze gebruikte het om zich te wassen en te reinigen. 
Ze kreeg een nieuw wapen in haar hand, door huilen kreeg ze water! Huilend kon ze zich blijven reinigen en kon de 
duivel haar niet pakken. 
Haar tranen kregen betekenis. De tranen waren gekomen omdat alle andere wegen gesloten waren. Er was geen 
oplossing meer. Daarom huilde ze en in dat huilen lag toch nog een oplossing! Wat een wonderlijk verhaal. 

 

Huilen betekent iets! Ik moet denken aan die vrouw uit het bekende verhaal in de Bijbel, die met haar tranen Jezus 
voeten waste. Het staat in Lucas 7: 36- 50 

 

Men noemde haar een zondares. Onrein dus. Wie weet hoe vaak ze geprobeerd heeft om zich te reiniging van haar 
zonden en onder de claim uit te komen die satan (en slechte, zondige mannen) op haar meende te hebben. 
Nu stond ze daar bij Jezus’ voeten en ze kon niets anders meer doen, dan huilen. Ze wist dat Jezus zou sterven, dan 
was alle hoop voor haar verloren. Maar haar tranen werden het waswater voor Jezus voeten. Die waren nog vuil en 
ongewassen en zo ging je eigenlijk niet aan tafel. De gastheer had verzuimd Jezus water te geven, om zich te reinigen 
voor het eten. Misschien vond hij dat wel water naar de zee dragen? Misschien wilde hij geen water verspillen aan die 
rebelse rabbi. 
Maar deze vrouw zorgde huilend voor waswater. Ze droogde zijn voeten zelfs met haar haar.  Vol liefde verzorgt de 
vrouw Jezus’ reiniging en heiliging. En mét dat ze dit doet, kan Jezus voor haar zorgen, haar verzorgen en haar 



reinigen en heiligen, zoals alleen Hij dit kan, voor eens en altijd en voor alle eeuwigheid! 

 

Het bloed van Jezus reinigt ook haar en ook ons van alle zonden. (1 Johannes 1: 7) 

 

Tranen, waar een oplossing in gevonden wordt. Jezus wordt door deze vrouw enorm bemoedigd. Hij prijst haar op een 
bijzonder manier en verheft haar uit die slechte negatieve staat (zondares) naar een vrouw die door eeuwen heen 
invloed op mensen zou hebben, met haar tranen van betekenis! 
Wat gebeurde er hier? De redding was: de vrouw was vrijgemaakt van de claim die satan meent te hebben op mensen. 
Hij zou komen, maar geen ingang meer vinden.

 

Twee dingen staan in deze bemoediging voor mij centraal. Ze zijn zo belangrijk om ze je eigen te maken: 

 

*   Ga voor reinheid en een zuiver leven. Schipper daar niet mee, maar leef zo oprecht mogelijk.  Zonde brengt je in de 
gevarenzone! Realiseer je je wat het geestelijk kost om te marchanderen met zonden. 

*   Als jij je eigen strijd lijkt te verliezen, als je alleen nog maar huilen kunt, geloof dan dat in je  tranen nog hoop ligt. 
Tranen kunnen betekenis krijgen, zeker als je huilt in de tegenwoordigheid van Jezus. Huil je uit aan Jezus’ voeten, 
denk aan wat Hij heeft gedaan voor jou, om jou te veranderen van zondaar of zondares in geliefde zoon of dochter.

*   Hoop huilend op de Heer, zoals Job dat deed: (Job 16: 20-22)
 

 

Tranen zijn kostbaar voor God. Huilen kan heilzaam zijn. Het kan je opluchten, het kan je reinigen, huilen kan je goed 
doen, vooral als je huilt in de tegenwoordigheid van God. Maar ook het huilen in samenzijn met een broer of zus, 
partner of vriend, kan je enorm goed doen. 

 

God zal onze tranen drogen! Dat weten we toch?!

 

Laten we niet bang zijn om te huilen. Geloof in betekenisvol huilen. Huil bij Hem, Hij zal bij je zijn. 

 

Gods rijke zegen, 

 

Gerry Velema 
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