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Een goed woord op de juiste tijd! 

 

Lieve mensen, 

God heeft goede woorden voor ons, zoals Hij ook goede gedachten koestert over ons, die hoop en
geloof uitspreken in onze verloren wereld. 

 

Als we straks Kerstfeest vieren, is dat een sterke uiting van hoeveel God gelooft in Zijn
reddingsplan voor mensen. Een wereld verloren in schuld, wordt onder heil en vrede van God
bedolven. Licht breekt de duisternis stuk en dat vieren we met Kerst en we danken God hiervoor. 

 

Hoe krachtig kan een goed woord zijn, precies uitgesproken op de juiste tijd? Bijvoorbeeld iets
goeds horen als je midden in een conflict zit. Dat verwacht je niet. Een conflict is meestal niet
voorzien van goede hoopvolle woorden, maar van onbegrip of verwijt. 

Of horen dat iemand van je houdt, terwijl je onmogelijk nog iets goeds over jezelf kunt verzinnen.
Dan is een goed woord een sterk medicijn. God werkt met goede woorden! Zoals je lezen kunt in
Spreuken 15, in het bijzonder vers 23. 

 

Twee dingen zijn hierbij belangrijk: 

 

1)    Een goed woord kan langs je glijden, alsof je het niet gehoord hebt. Het valt verloren naast
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je neer, alsof niemand het gesproken heeft. Let daar maar eens op hoeveel goede woorden
gemist worden door geslotenheid bij de ontvanger. 

 

Voor goede woorden heb je ook goede oren en een ontvankelijk hart nodig. Jezus heeft het
verhaal verteld over het zaad dat uitgestrooid wordt. 

Slechts 25% van het goede woord bereikt ontvankelijke aarde. En toch betekent dat niet dat
daarmee volle oogst gehaald wordt: nee, slechts een derde hiervan brengt 100% op! Nog een
derde deel brengt 60% en het laatste derde deel slechts 30%. Wat doet deze rekensom met je?
Waar zou je zelf zitten in deze gelijkenis? Of willen zitten? Waar verlang je naar? Dat kan alleen jij,
in samenspraak met God, ontdekken en je hoeft het ook alleen voor jezelf te weten, niet voor een
ander. Kinderen van God ontvangen het goede zaad in hun leven, deze gelijkenis is voor kinderen
van God bedoeld. Niet voor de wereld, maar voor ons. 

 

Stel je regelmatig de vraag: hoor ik Gods goede woorden nog. Pik ik het nog op dat God tot me
spreekt. Misschien door mensen, of door liederen, of door een Bijbelgedeelte, of… zomaar, in mijn
gedachten. 

Ik las deze week van de evangelist Martin Koornstra die tijdens het tandenpoetsen een enorme
boodschap van God hoorde, namelijk dat God hem over een jaar een gebouw zou geven. Hij was
nota bene gewoon aan het tandenpoetsen: Hoor het woord van de Heer… 

 

Denk niet te snel: ach, dat kan niet van God zijn. Dat heb ik (of hij of zij) zelf bedacht. Een jaar
later realiseert God het woord aan Martin, daar is Hij momenteel volop mee bezig en als je er
meer over wil weten kun je hier informatie vinden. https://www.royalmission.nl/gebouw-in-
veenendaal/) 

 

2)    Het tweede dat nodig is bij goede woorden, zijn mensen die bereid zijn dat goede woord
van God door te geven aan anderen. De grootste vijanden van het spreken namens God
(profeteren) zijn de valse profeten. Zij spreken te snel, te eigenmachtig en vaak ook zonder
enige compassie ‘woorden van God’ uit. Alsof de profetie hen niet aangaat, maar God werkt
zelden op deze manier. Dit is ook mijn probleem met eindtijd-profeten die de hele aardse
aftakeling al helemaal voor zich zien, zonder dat hen beroerd of iets doet dat zoveel
mensen – in hun ogen – de hel wacht. Hoe kun je met droge ogen hel en verdoemenis
prediken? 
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Maar nog veel groter is de groep zijn de nooit- profeten. Ze worden nooit (of amper) gebruikt om
anderen namens God tot zegen te zijn. God kan ze niet inzetten. God kan ze zelfs niet gebruiken,
terwijl degene die God wil bemoedigen met hen onder één dak woont. 

Wees geen valse profeet, maar wees ook geen nooit-profeet. Sta God toe dat Hij je mag
gebruiken om goede woorden uit te spreken op de juiste plaats. 

 

Goede woorden op de juiste tijd gesproken zijn als een weldaad voor de ziel. 

 

In de Bemoediging vertel ik hoe een goed woord mij bereikt, op een moment dat mijn man en ik
juist wat stil en aangeslagen tegenover elkaar zitten, omdat we elkaar even niet goed begrijpen.
Laat me je vertellen hoe dat ene goede woord mij bereikte en hoe het goede dingen deed! Hoe
dankbaar ik ben dat God goede woorden inzet, met kracht voor je ziel, maar ook hoe dankbaar ik
was met degene die de moeite nam deze woorden door te geven! En ik vertel je vanuit welke
situatie zij ‘profetes’ wilde zijn voor onze Heer en God! 

God wil spreken, laat ons horen en laat je gebruiken om het door te geven!

 

Liefs, Gerry 
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