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We zijn onderweg met allerlei dingen die ons bezig houden: dan is het een ziekte, of een conflict, of een
renovatie... We zijn ook onderweg met Jezus, onze Heiland. Welk doel heeft Hij met dit samen oplopen met
ons in dit leven. Wat zou Hij willen als Hij over de drempel kijkt naar het nieuwe jaar met jou en mij? 

Op allerlei plaatsen in de bijbel kunnen we lezen, wat ook staat in 2 Korintiërs 3: 18  

" En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen 'doek' over 
ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. 
Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Geest van de Heer."  (BasisBijbel)

Zijn doel staat hier zo duidelijk verwoord: dat we als spiegels zijn. Dat we Jezus gaan weerspiegelen. 

Als ik terug kijk op 2018 dan was dit een jaar waarin mijn man en ik sterk bezig waren met dingen die ons
eigen leven en welzijn betroffen. Eerst de breuk van het hielbeen van mijn man, waardoor hij een paar
maand niet kon lopen, en daarna nog eens 6 maand revalideren. Ook stond dit jaar de renovatie van ons huis
centraal. Een huis dat nodig aangepakt moest worden, beter geïsoleerd, achterstallig onderhoud en gevolgen
van een lekkage vroegen onze aandacht. Een huis dat ingrijpend veranderde naar de woonwensen van deze
tijd. 

Maar bij dit alles, weten mijn man en ik: als Jezus niet weerspiegeld wordt in ons leven, of in dat mooie
vernieuwde huis... wat baat het dan? Wat baat het het herstel van het lopen en zelfs weer hardlopen, van mijn
man als Jezus niet weerspiegeld zou worden in zijn leven? Wat baat dat hele gerenoveerde huis de wereld,
als Jezus er niet zou mogen wonen. Of als Hij er wel mag wonen, maar zo onzichtbaar, omdat Hij niet
weerspiegeld wordt. Jezus wordt niet weerspiegeld door spullen, maar in mensen. In onze ogen, door onze
woorden, in onze reacties op elkaar. 

Heb ik Jezus, mijn Heer weerspiegeld in het afgelopen jaar en wat zal er van Hem te zien zijn in mijn leven,
in 2019?  

Vraag het je eens af, voor het 1 januari is: Ik ben onderweg met zoveel dingen, maar ik wandel ook met
Jezus Christus? Waar gaat het de Heer om dat er weerspiegelt wordt door mij? Wat zou zijn verlangen zijn
om samen met ons te beleven? Wat zijn Zijn plannen met jou en mij?  

Zou dit niet de wens mogen zijn voor dat nieuwe jaar dat voor ons ligt: Dat we steeds meer op Christus gaan
lijken...Ja, we zijn onderweg met Hem, bezig, betrokken, gefocust op dit ene, op deze Ene! Die Ene die
werkelijk van belang is voor alle jaren, alle tijden en alle eeuwigheden! Jezus Christus, Gods Zoon, onze
Redder en Heiland. 

Mag de Heer samen met jou en mij het jaar instappen, 
zo dichtbij dat je hand in hand wandelt met Hem, 
maar ook zo regerend dat Hij bepaalt wat er gaat gebeuren in dat nieuwe jaar,
Zijn doel, Zijn voornemen met ons,
opdat het woord uit 2 Kor. 3: 18 gaat leven.  

Een gezegend nieuwjaar gewenst, aan Jezus' zijde, 

Met liefs, Gerry 
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