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Groot is Uw trouw

Bemoediging van de week aflevering 350

Afl. 350  Groot is Uw trouw, o Heer! 

Lieve mensen, 

Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!  (2 Korintiërs 5: 17 NBV) 

Dit overbekende vers slaat op het leven van de mens. De mens ondergaat regelmatig vernieuwingen. Het
oude wordt achter gelaten, voorbij getreden, afgedaan, en het nieuwe, het veel belovende nieuwe leven,
wordt aangegaan, aangedaan, aangevat, binnen getreden. Vergeten wat achter ons ligt, uitstrekkend gaan we
voorwaarts, naar hetgeen voor ons ligt. 

Hoewel de woorden uit Korintiërs helemaal niet slaan op het aardse 'oud en nieuw' van een jaarwisseling,
vind ik het toch een mooie gedachte om mee te nemen. Want voor een deel is het wel vergelijkbaar. We
gaan met 'oud en nieuw' toch een nieuwe fase in het leven in (2019), ook al zullen de dagen er nog net zo uit
zien als het vorige jaar (2018). Ogenschijnlijk lijkt er weinig veranderd.  

Dat ogenschijnlijk mag er wel even wat mij betreft uitspringen. 

Want voor een christen is het niet anders: ogenschijnlijk ben je nog steeds dezelfde mens als voor je
bekering. Er zijn natuurlijk mensen die prachtige bekeringservaringen hebben met ingrijpende verschillen.
Het contrast tussen licht en duister is natuurlijk het sterkst als het duister ook echt pikdonker betekent. Als je
dan in het licht stapt, maakt dat een groot verschil dat ook meteen opvalt. Maar niet voor iedereen is dit
verschil meteen zo overduidelijk... 

Velen bekeren zich gaandeweg, door veel 'jaarwisselingen' mee te maken. Steeds maar opnieuw die overstap
maken, en nog wat dieper God durven vertrouwen voor je leven. Nog intenser afscheid nemen van 'oude
gewoonten' die als zonden aan ons kleven.

Als je opgroeit in nabijheid van christelijke ouders, dan leer je Jezus al heel vroeg kennen. Je zag de invloed
van het licht als in het leven van mensen om je heen. We horen ook al bij het Licht vanaf onze geboorte.
Maar er komt een moment dat we kiezen (gekozen hebben) voor dit licht van God, heel persoonlijk en ook
heel bewust 'Ja!' zeggen tegen het nieuwe dat van God is. Een nieuwe weg willen gaan bewandelen, kiezen
voor het Licht van God en dat Licht zal ons heel persoonlijk gaan beschijnen. Ja, dat Licht geeft bijzondere
veranderingen, in elk mensenleven. Of het nu aan de buitenkant meteen opvalt of niet, het maakt echt een
groot verschil, zo groot als 'Oud en Nieuw'. 

Je gedachteleven zal beschenen worden. Je gaat anders leren denken, dat geeft je andere gevoelens en die
andere gevoelens gevend je als mens andere woorden in je mond. En die andere woorden, ga je geloven en
daar ga je voor leven. Andere uitgesproken woorden geven ook andere relaties met je omgeving. Zo treedt
het Nieuwe leven van God je leven binnen. Een levenswandel met God is echt 100% anders dan een leven
zonder God. En toch... toch zie je niet altijd aan de buitenkant, dat grote verschil meteen.  

De christen die door Jezus een nieuwe schepping is geworden gaat gewoon op maandag naar het werk toe,
zoals daarvoor. Of doet boodschappen voor het eten. Die christen vindt het nog steeds lastig om met
'moeilijke mensen' om te gaan.

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/350/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/350/tekstbijlage?print=1


Hier op aarde is dat hemelse licht een getuige van de werkelijkheid die voor ons ligt! Maar hoeveel
'geestelijke jaarwisselingen' met de Heer zullen we nog mee moeten maken, voor we dit aardse bestaan
ruilen mogen voor een eeuwige zijn in het Licht van God!  

In Enschede is afgelopen Oud en Nieuw de evangelist Henk Kempers (54) door vuurwerk om het leven
gekomen. Henk heeft een enorme bekering meegemaakt, uit het donker naar het Licht van God. Hij is
daardoor een bevlogen evangelist geworden, vooral op straat en onder verslaafden. In zijn woonplaats een
markante verschijning. Hij droeg met verve de naam die mensen aan hem gaven: 'de priester'. Zijn
onverwachte dood is een verschrikkelijke tragedie voor zijn vrouw en kinderen en voor de vele mensen die
Henk nabij stonden en voor wie hij veel betekende. 

Toch geloof ik dat Henk zijn laatste Oud en Nieuw gevierd heeft, om nu voor altijd in hemels Licht te
mogen leven. Ik geloof dat we daar nog steeds met heel veel vreugde dienstbaar leven zullen, want
dienstbaarheid aan God is een eeuwig goed. Wat zal deze unieke man daar boven bij onze Vader in de
Hemel ondernemen tot glorie en eer van God. Geen oud en nieuw vieringen meer, niet langer onvolmaakt,
maar door die laatste vernieuwing en overgang naar Huis, tot volmaakt mens geworden. 

Lieve mensen, dit leven hier, het blijft een zaak van ieder persoonlijk, een keuze van het hart. Zo'n oud en
nieuw gebeuren is een moment in de tijd om nog eens opnieuw, tegenover God en jezelf , te besluiten: ik
wandel met de Here Jezus. Ik wandelde gister met Hem, ik wandel vandaag met Hem, en ik wandel morgen
met Hem, tot de dag dat ik wandel met Hem in de eeuwigheid. 

Ik wil op deze manier 2019 inwandelen en nodig je uit om met me mee te wandelen. 

Mijn hart ziet uit wat de Heer gaat doen ook met de Bemoedigingssite.

Gods rijke zegen je toegebeden, 

Gerry 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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