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In de hemel brandt nog licht!
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Aflevering 351 

 

In de hemel brandt nog licht

 

 

Lieve mensen, 

 

Zolang er nog licht brandt, wordt er ook nog gewerkt. 

 

In de hemel brandt een eeuwigdurend licht van God. We lezen in Jacobus 1: 16, 17 (NBV): 

 

            ‘Geliefde broers en zussen, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de 
Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. (Geen zweem van 
ommekeer, vertaling NBG51)’

 

Vergis je niet: ook elk woord van bemoediging, van geloofsversterking, tot opbouw van het vertrouwen in God, komt
van deze Vader der lichten. 

 

God bemoedigt ons mensen. We zien het hemellicht boven branden. We kunnen elkaar aanstoten en elkaar erop
attenderen: Kijk, zolang dat licht brandt, werkt God aan zijn plan met ons mensen en met deze aarde. De hemellichten
vertellen ons dat Vader God niet is gaan slapen, maar aan het werk is, omdat Hij Hoop heeft, Toekomst vasthoudt en
Zijn plannen falen niet. 

 

Vorig jaar heb ik meegewerkt aan een muzikaal project van het NoorderLichtproject.nl

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/351/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/351/tekstbijlage?print=1
http://NoorderLichtproject.nl


Een initiatief van een muzikale broeder uit onze plaatselijke kerk. We kennen elkaar omdat Andre van der Weide een
muziekstudio heeft bij ons in het dorp, en mij wel eens advies geeft. 

Hij vroeg me om mee te doen aan zijn avontuur. Het werd een giga-project waar ik ontzettend van genoten heb om het
vanaf de zijlijn allemaal mee te maken. 

 

Hij heeft liederen gecomponeerd, diverse muziekstijlen gebruikt, die tezamen bijzondere momenten van onze
erediensten aan bod laat komen. 

Wie nooit in een kerk komt en toch wil weten hoe het daarbinnen aan toe gaat, zou door deze CD zeker een indruk
krijgen. Het geheel sluit aan bij het grote muziekspektakel van de Passion. 

 

Ik noem een paar momenten in de nummers: Votum, geboden & heilige Geest, de bijbel, doop of opdracht van een
kind, het avondmaal, de collecte, de zegenbede. 

 

Het is een prachtige compositie geworden, dat bewijst wel dat deze CD ‘In de hemel brandt nog licht’ nu op 3
verschillende punten genomineerd is voor de Zilveren Duif Award. (christelijk muziekprijs). 

 

In de hemel brandt nog licht. 

 

Het was deze wonderlijke titel die me meteen raakte. Ja, dat geloof ik immers ook. Je kunt denken: wat raar gezegd…
Alsof het licht daarboven ook uit kan gaan. Daarom citeer ik ook het woord uit Jacobus 1: dat licht zal niet doven!
Gods perspectief over het hemellicht is zeker: het overwint elke duisternis en is niet te doven!  

 

Maar waarom zeggen wij het dan wel? 

 

Omdat mensen hier op aarde maar al te goed weten dat lichten kunnen doven. Het licht in de ogen van degene die je zo
liefhebt, of licht van de liefde of hoopvol licht op een betere toekomst. 

Bij ons gaan lichten wel uit, bij ons kunnen goede gaven ons wel teleurstellen en kan zelfs een ‘volmaakt geschenk’
uit de handen glippen en stuk vallen. Wij weten   hoe het op aarde is. Hier gaan lichten soms uit en daarom past bij ons
mensen ook zo sterk die verwondering dat in de hemel nog steeds het licht brandt. Gisteren, heden, morgen, altijd: dat
Licht blijft! 



 

Verwondering, vreugde, ontroering zelfs. Wij kunnen elkaar blijven aanstoten, hoe onze situatie ook is, en zeggen:
”Kijk omhoog, broer of zus: zie je dat licht aan die donkere hemel: Gods licht brandt nog steeds! Vader werkt nog
steeds aan zijn reddende plannen voor ons leven. Vader heeft de hoop op herstel nog niet opgegeven… Vader gaat
door met ons, ondanks dat wij   er zo’n puinhoop van gemaakt hebben hier op aarde.” 

 

Dat subtiele woordje ‘nog’ verraadt ónze emoties, onze gevoelens, het wijst op al die ervaringen die wij hier te
verstouwen hebben en het geeft het een plaats. 

 

Je mag het zeggen: ‘In de hemel brandt nog licht’ en hoor Gods antwoord: “Ja, Mijn kinderen, ja, Mijn geliefde
schepping, ja, Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen: Dit Licht zal blijven branden! Bij Mij is er geen sprake
van verduistering. Ik heb niets gemeen met welke duisternis ook. Mijn licht is zo sterk dat niet gedoofd kan worden.
Sterk genoeg om elke duisternis te overwinnen. Daar zul jij getuige van zijn, als je blijft letten op dat Licht van Mij,
hierboven…” 

 

 

Wil je meer weten over het NoorderLichtproject, kijk dan op deze link: NoorderLichtproject.nl Hier kun je tevens de
CD bestellen. 

 

Mag de Heer die ons   liefheeft en ons verlost heeft en ons zal verlossen, jouw hart versterken met deze woorden van
bemoediging! In Jezus Naam! 

 

Liefs Gerry 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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