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Heer, verander mij!

Bemoediging van de week aflevering 352

Afl. 352  

 

Door een renovatie gaan! 

 

Lieve mensen, 

Het zou ons jaarthema kunnen zijn: God renoveert mensen. Wij trekken met onze Heer door
perioden van innerlijke renovatie. 

 

Wat bedoelen we hiermee? 

 

In het afgelopen jaar heeft mijn huis een renovatie ondergaan. Hoe langer ik daar mee bezig was,
hoe meer het tot me doordrong dat veel aspecten van een renovatie te maken hebben met het
geloofsleven. God wil mij renoveren. Ik moet niet zo blijven als ik nu ben, maar door zijn
inwonende heilige Geest, is God bezig mijn leven te renoveren. Sommige plekken moeten ruimer
worden, andere muren zijn vervallen, en moeten weer opgebouwd worden. Er kan hier en daar
een flinke schoonmaakbeurt aan de orde zijn.  

 

Onze aardse renovatie begon met een lekkage die er al een tijdje zat. Er was steeds wel iets aan
gedaan, maar het had nog niet afdoende geholpen. Dat gaf ons ook de sores van achterstallig
onderhoud. Terwijl we deze dingen in het huis gingen ontdekken, en bouwmannen kwamen om de
klus voor ons te klaren, begon ook het plan te borrelen om hier iets mee te gaan doen. 

 

Mensen leren vaak bijzondere lessen in moeilijke tijden. Zoals een ziekte, of een ernstig ongeval.

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/352/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/352/tekstbijlage?print=1


Als het roer ineens om moet, door dat omstandigheden alles wat zeker leek, lijkt te veranderen. En
ondanks die veranderingen, kunnen er ook nog hele mooie dingen tot stand komen. 

Een renovatie-proces gaat ook dingen blootleggen. Het geeft de mogelijkheid tot aanpakken en
vernieuwen. Ik geloof dat God een dergelijk proces met ons aan wil gaan. Wanneer zou jij aan je
renovatie willen beginnen? 

 

Onderdelen van het begrip renovatie, verraden allerlei aspecten die aan de orde komen bij een
renovatie: 

Slopen

Herbouwen

Saneren

In vorige staat terugbrengen

Vernieuwen

Opknappen

In de oorspronkelijke staat terugbrengen

 

Ligt het aan mij? Ik kan bij al deze woorden direct wel een link vinden met mijn leven met God de
Vader, de Grote Restaurateur van mijn leven. 

 

Wat zou Hij willen slopen in ons leven? Oei, dat is een pijnlijke en ook wel interessante vraag. Je
moet deze vraag niet voor iemand anders proberen te beantwoorden, maar alleen voor jezelf. 
Welke dingen passen eigenlijk niet bij jouw leven? Meestal zijn het van die noodoplossingen die
we zelf bedacht hebben.  

 

Herbouwen, ik denk aan dat prachtige woord uit Jesaja 54, mijn lievelingsgedeelte uit Gods
Woord: muren worden herbouwd, poorten komen weer op hun plaats, poorten kunnen weer open



en gesloten worden. De hele uitstraling van de herbouwde stad krijgt weer allure. 

 

Saneren, dat woord kennen we van het begrip ‘schuldsanering’. Door ‘schuldsanering’ verlost
worden van je schuld. Je schuld kwijtraken, nou dat past zeker bij de geestelijke renovatie die
Jezus met je aangaat.  

 

 In vorige staat terugbrengen, opnieuw je waarde ontdekken, een waarde die eeuwig aan jouw
leven is toevertrouwd. 

 

Weet je, terwijl ik zo bezig was om allerlei dingen op te schrijven over renovatie, dacht ik: laat dit
mijn jaar-thema zijn. Wij gaan samen in 2019 voor Gods Renovatie in ons leven! Doe je hieraan
mee? We willen gerenoveerde woningen voor God zijn, ons leven is immers net een huis, waar Hij
woning wil maken. 

 

Tot slot een woord van de Here Jezus uit de Bergrede in Mattheüs 5: 18:

 

            “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.”

 

Je zou het stukje vanaf vers 43 (vers 43 waarvan?)  thuis even moeten lezen om de context te
begrijpen met renovatie. Gerenoveerd worden… het voelt bijna aan als opnieuw volmaakt worden.
Dingen gaan voelen en doen, die je uit jezelf niet kunt. Die misschien boven je eigen
onvolmaaktheid uitstijgen. Wees volmaakt! Wat een opdracht. Wees anders, durf anders te zijn
dan de andere mensen om je heen? Handel zoals je Vader omgaat met mensen, Hij is goed voor
ze, ongeacht of ze goede mensen zijn of slechte.  

Niet denken dat het onmogelijk is, maar er mee aan de slag gaan. Gaandeweg ontdek je of het
haalbaar is. Jezus zegt in elk geval van wel! 

 

Met liefs, Gerry 
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