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Veelkleurigheid en toch... één Woord!

Bemoediging van de week aflevering 356

Afl. 356 
 
Veelkleurigheid en toch… één Vader, één Woord
 
 
Lieve mensen, 
 
Ze mogen allemaal hun eigen kleur bepalen, die lieve kleinkinderen van me. Ik heb voor iedereen wel een
beker, blauw, groen, roze, paars, geel. Alle kleuren van de regenboog kun je tegenkomen in die stapel plastic
bekers van me.
 
Maar als ze hun kleur gekozen hebben, dan schenk ik in al die veelkleurigheid hetzelfde sap of water uit om
hun dorst te lessen. 
 
Juist in deze tijd wordt de regenboog en veelkleurigheid gebruikt om aandacht te vragen voor mensen die in
hun seksualiteit anders staan dan de klassieke man/vrouw relatie. 
De regenboog spreekt echter van Gods trouw aan mensen, maar het krijgt in deze dagen een andere
betekenis. De regenboogvlag, regenboogkleuren draagt nu uit dat je voor homoseksualiteit bent of beter
gezegd: tegen uitsluiting en discriminatie van mensen die seksueel anders omgaan met hun seksualiteit, dan
heteroseksualiteit.  
 
Deze discussie is in de samenleving, naar de trend van deze tijd, nogal polariserend. Het schept momenteel
kloven in de christelijke wereld. De één gaat voor vrijheid in de seksualiteit, de ander gaat voor respect
houden voor de man/vrouw relatie als enige seksuele omgangsvorm. En dan ook nog seksualiteit dat
geborgd is in liefde en trouw. 
 
We zijn kinderen van dezelfde Vader. De onverdraagzaamheid die ik over en weer onder ons zie, baart me
zorgen. Ik kan het goede antwoord op dit dilemma niet geven, maar ik wil wel een beeld vertellen, waar ik
zelf veel houvast aan heb en wat ik ook erken als leidraad en waarheid van God.  
 
Als mijn kleinkinderen een kleurige beker hebben gekozen, ontvangen ze allemaal hetzelfde sap in al die
verschillende bekers. Zo is er, voor wat onze eigen ‘kleur’ betreft slechts één Woord, één boodschap, één
heilige Geest die   vanaf het moment dat wij ons leven overgeven aan Jezus Christus, begint aan de
opvoeding tot Gods zonen en dochters. 
 
Hij geeft hetzelfde dorstlessende sap aan ons allemaal, niemand wordt uitgezonderd (gediscrimineerd) of
gevrijwaard van deze  liefdevolle opvoeding van onze ziel en menszijn! 
Er is voor geen enkele ‘kleur’ een ander evangelie. Wij kunnen verdeeld zijn, maar God is één en ongedeeld.
Wij drinken uit dezelfde Bron.  
 
We mogen dan hier op aarde onze eigen kleur bepalen, zoals we dat als gelovigen ook doen. Zeker hier in
Nederland valt onze grote verscheidenheid aan kerken wel op. 
Het mag! Ja, God staat veelkleurigheid ruimhartig toe, want Hij houdt van verscheidenheid en van
veelkleurigheid. Maar de boodschap van God aan ons allemaal discrimineert juist niemand, het past zich niet
aan, omdat mijn kleur anders is dan die van jou. Het past zich niet aan aan hoe wij leven en wat onze visie is
op rechtvaardigheid of op goedheid of op ouderschap of op geaardheid. 
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God heeft de mensen van alle tijden Zijn Woord gegeven, als richtsnoer voor hun leven. Hetzelfde Woord,
dezelfde uitdaging en dezelfde kansen uit te groeien tot een zoon of dochter van Vader God. Voor God zijn
we werkelijk gelijk! De arme niet anders dan de rijke, de slaaf niet anders dan de vrije, de Griek niet anders
dan de Jood, de man niet anders dan de vrouw, de homo niet anders dan de hetero… de Schriftgeleerde niet
anders dan de zondaar. 
 
Timotheüs schrijft: “Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar naar
hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, die precies zullen zeggen wat ze graag willen
horen.”  (naar 2 Tim.4: 3,4 NBV)  
 
De regenboog als teken van Gods eeuwige trouw, wordt nu gebruikt in ons land om er andere dingen mee te
zeggen. Als kerken dit gaan overnemen dan is de vraag wie eigenlijk wie beïnvloed: Is de kerk het zout van
de wereld, of is de wereld in de kerk gekomen? 
 
Veelkleurigheid is niet een probleem voor onze God,  want onze Vader geeft nog steeds hetzelfde te drinken,
ook als de kinderen beginnen te zeuren dat ze iets anders willen drinken. 
Dát is  al een oud opvoeders-probleem: de kinderen willen iets anders dan de opvoeder. 
Die vraag stel ik mezelf ook regelmatig: Wil ik Gods water nog drinken, ook als de inhoud soms tegen mijn
eigen natuur indruist, of als wat Hij van me vraagt het voor mijn eigen wil, denken en verlangens wel eens
moeilijk maakt? Wat gaat dan voor? Wie is nu de Heer van mijn leven?  
 
Het is tijd om ernst te maken met dat ene Woord van God! Deze Bemoediging wil ik graag je meegeven:
Blijf drinken uit de Bron, van het kostelijke sap dat je Vader in jouw beker uitgiet, ongeacht jouw ‘kleur’! 
 
Strek je samen met al die andere kleurige mensen uit, naar het grote plan van onze Vader: namelijk dat Jezus
wordt gezien in de Zijnen! Daar gaat het Vader om! 
 
Met liefs, Gerry 
 
Een prachtige indruk van veelkleurigheid zie je op de video: God geeft rust, ingezongen tijdens corona door
muzikanten uit 20 verschillende Nederlandse kerken. Op het Open Podium aflevering 31. 
https://www.bemoedigingssite.nl/video/open-podium/afl/31
 
 
 
 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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