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Weerloze liefde, Wieger Sikkema

Ze had zo'n moeite met God. Waar was Hij dan toen ze Hem zo nodig had. Ze was nog maar een
kind. Ze had zo 'n ellendige en onveilige jeugd en dan nu open staan voor God als Vader? Het
leek een brug te ver voor haar.

Wieger Sikkema neemt ons mee in deze bemoediging naar een bijzonder stuk uit Colossenzen 1.
15-20 (NBV).

“Hij is het beeld van de onzichtbare God e.v. ...”

God heeft een soort standbeeld opgericht om aan de mensen duidelijk te maken wie Hij is, dat
beeld is Jezus. Een Levend portret van God als Hoeder van de mensen. God met zijn intenties,
Woorden en Zijn goede bedoelingen met ons.

Maar wat laat Jezus ons dan zien van God? Denk eens met me mee: Hij was als mens een arm
kind, hij was een vluchteling, hij was een ongeletterde ambachtsman. Hij werd niet geéerd in zijn
woonplaats, hij was niet vooraanstaand, niet gezien als een popartiest of een topper of een
Nobelprijswinnaar. Jezus die zieken genas, verstoten mensen weer stem gaf, hopelozen weer
hoop bracht. Jezus, het lam van God dat de zonden van de mensheid op zich nam en het
toestond dat Hij compleet vernield werd om zo Eeuwig Heelmeester te kunnen zijn. Het beeld van
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God!

We willen liever een stoere Jezus zien, een almachtige God die alles wat er verkeerd gaat, zo
eventjes ‘een, twee, drie’ komt rechtzetten. Maar dat was Jezus niet, en dat is God ook niet.

Wat we zien is een weerloos mens, dat ter slachting wordt geleid om redding voort te brengen. Dat
is de weerloze liefde van God voor jou en mij.

Toen Wieger aan de vrouw waarmee we dit stukje begonnen uitlegde dat ze wel heel boos kon
zijn op God, maar dat ze dan op de verkeerde boos was, vroeg ze hem waarom hij dat dacht?
God was toch oppermachtig en Hij had toch dingen toegelaten? Toen vertelde Wieger over deze
‘weerloze liefde van God'.

Stel nu eens dat God bij je was, ook toen er zoveel nare dingen gebeurde. Dat Hij nog dichterbij je
was dan bij zijn Zoon Jezus, toen deze sterven moest aan een kruis om de weg te openen voor
nieuwe nabijheid van God met mensen. God die dichtbij was in weerloze liefde... God die huilend
meedroeg wat jij moest ondergaan. Kon het kruis voorkomen worden? Kan lijden vandaag
uitgebannen worden door een ‘goddelijke toverstok’? Als het kon zou God het hebben gedaan,
want uit alles wat Jezus heeft getoond over God, spreekt mededogen met lijdende mensen uit.

Maar als het nu eens niet anders kan, zoals het met Jezus ook niet anders kon. En wat als God
dan toch heel dichtbij blijft... en meehuilt, meelijdt, er alles van weet nog voor je er met Hem over
spreekt?

De betreffende vrouw werd stil. Voor het eerst vroeg ze zich af: ben ik niet op de verkeerde boos?
Zou mijn boosheid niet moeten zijn voor hen die mij dit lijden hebben aangedaan, of misschien
leert Jezus me nog verder te zien: voorbij die mensen, naar de slechte krachten van de duisternis
die mensen aanzetten tot slechte daden. Op wie ben je boos?

Weerloze liefde, is Gods wapen in de strijd. Deze liefde is voldoende om de strijd te winnen en
God gaat hem winnen! Halleluja, daar blijven we op hopen, geloven en naar uitzien. Wie kan
weerstaan Gods liefdemacht.



Ik in elk geval niet.

Voor Uw liefde Heer Jezus, dank U wel,

Met liefs, Gerry
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