
Downloaden | Afdrukken

Angst is mijn vijand

Bemoediging van de week aflevering 359

Afl. 359  

 

Angst is mijn vijand! 

 

Lieve mensen, 

Terwijl de stormen over Nederland raasden waren Wim en ik er samen even tussenuit. Na een vrij
intensief jaar waarin 5 vakantiedagen zaten, werd het toch tijd om samen even de biezen te
pakken. 

 

We hebben een heerlijke tijd gehad, samen en later ook met onze zoon Tiago. Hij wilde heel graag
zijn droom zien uitkomen, namelijk naar Barcelona naar het voetbalstadion daar. Ook dat hebben
we gedaan. 

 

Toen we weer in Roden neerstreken lag een lang verwachtte oproep bij de post. Ik zal komende
week een operatie aan mijn linkeroor krijgen, ten einde iets terug te krijgen aan gehoor.  Het
gehoor in mijn linkeroor is inmiddels zo achteruit gegaan  dat het  grenst aan doofheid. 

De prognose is dat er hierin zeker iets ten goede verbeterd kan worden, al zal ik wel afhankelijk
blijven van gehoorapparaatjes. 

 

Ik wist dat die brief zou komen. Dit hadden we immers bijna vijf maanden geleden al afgesproken.
Maar eerst zaten we nog in de renovatie, toen het bijkomen van alle drukte, toen kwam de
vakantie hectiek, en nu… nog een paar dagen en dan gaat het gebeuren. 

 

Deze zelfde operatie heb ik 2 x eerder gehad aan mijn rechteroor, 48 jaar en 35 jaar geleden. De
ervaringen van toen hebben me  bang gemaakt om nog eens zo’n operatie te ondergaan.

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/359/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/359/tekstbijlage?print=1


Bovendien  had ik eigenlijk een soort afspraak met de Heer: dit linkeroor was Zijn zorg. Het was
jarenlang mijn beste oor. Ik bad dat het zo bleef, maar het werd toch in de loop van de jaren mijn
slechtste oor. Ik bad om genezing, de operatie is millimeterwerk aan de kleine gehoorbeentjes…
Als bergen verzetten door God gedaan wordt, dan zou dat priegel-herstelwerk in mijn oor toch
geen enkel punt voor Hem zijn? 

Maar het ging anders. De weg met de Heer, zoals Hij vaker mij verbaast in het leven. 

 

God zorgt niet alleen voor mijn oor, maar Hij zorgt vooral voor mij… 

 

Laat me dit met je delen. Want blijft er nog iets over als God je niet geneest op de manier die jou
voor ogen staat? Wat houd je staande als je genezing zoekt, maar niet vindt? Verlies je dan je
geloof of zelfs je relatie met de Heer? Weet je, Zijn weg mag iets anders zijn dan ik had gedacht,
maar ik weet zeker dat hij niet van mindere kwaliteit is. Zeker als ik let op die intieme liefdesrelatie
tussen de Heiland en mij. Wonderen garanderen juist op dit gebied, de liefderelatie met de Heer,
eigenlijk nog helemaal niets. In Lucas 17 lezen het wonder van 10 melaatsen, slechts 1 kwam
terug om Jezus dank te brengen en beter te leren kennen. 

 

God zorgt voor mij! Hij weet als geen ander hoe de angst juist op dit terrein me flink te pakken kan
hebben. Deze situatie kent een echte vijand: de bangmaker! Angst is mijn vijand, of zoals Micha
het zegt: ‘Mijn vijandin…’ Die uitlachende en bespottende vijand die zegt dat alles misgaat, fout
gaat, mislukt en dat God nergens is en zeker niet op me past en let. Leugens zaait deze vijand. De
duivel kan geen waarheid spreken, alleen maar leugens en hij  verdraait de waarheid. Vertrouw
hem nooit. 

 

Wat gebeurde er: ik kreeg begin 2018 een nieuwe KNO-arts, een vrouwelijke arts. Met haar sprak
ik over de mogelijkheden nu het gehoor zo slecht begon te worden. Deze arts begon opnieuw over
een operatie waarbij een gehoorbeentje vervangen wordt door een prothese. En nu… 

Voor het eerst in al die jaren kregen positieve gedachten en emoties in mij de overhand: Ik zou
worden geopereerd door een vrouwelijke arts. Wat fijn! Er kon misschien iets gehoor
teruggewonnen worden… Stel het is een derde van mijn verlies. Dat is toch best veel als je 90 db
verlies hebt: 20 of 30 db terug krijgen! 

En was het geen voorrecht te horen dat er misschien iets aan te doen was? Dat ik in een land als
Nederland woon, waar onze gezondheidszorg zo hoog staat aangeschreven? 



 

Ik was verbaasd van mezelf en hoorde mezelf praten. Er was duidelijk iets verschoven in me:
angst kreeg minder plek, het verlangen om ‘geholpen te worden’ werd groter. Dit was zo apart om
me bewust van te worden. 

 

Het is de tweede keer dat ik zie dat God bevrijden kan! Hoe Hij zonder dat ik dat me bewust ben
geweest, heeft ingegrepen in mijn ziel. Want daar liggen stenen die mij te zwaar zijn, God schuift
ze aan de kant. Dit soort bergen… Op deze manier opende Hij nieuwe mogelijkheden voor me,
nieuwen wegen, andere banen om te bewandelen die ik eerder niet kende. 

 

Leiding van God. Hij heeft me ook al eens bevrijd van angst om zwanger te worden, na een paar
ernstige miskramen. Het grote geschenk dat daarop volgde is onze prachtige dochter.  Zij is nu
zelf moeder is van 3 kleine meisjes. Stel dat die angst was blijven regeren… Dat die steen niet
was weggenomen door Gods kracht. 

 

Ook deze steen moet nu wijken, Ik zie dat heel duidelijk: iets wat jarenlang onbespreekbaar is
geweest, is bespreekbaar geworden. Het gaat zelfs gebeuren en best al snel: aanstaande
maandag zal ik geopereerd worden. Het is nu vrijdag, ik zie mezelf strijdend mijn weg gaan en
regelmatig die angst de deur wijzen of hardop zeggen: zo gaat het niet gebeuren, de Heer regeert,
Hij zorgt voor mij. 

 

Twee dagen geleden werd ik wakker met een lied. 

Woorden uit Micha 7, ooit door Franny Vink op muziek gezet. Jaren geleden heb ik dit vers uit mijn
hoofd geleerd, het is gebaseerd op een tekst uit Micha 7: 7 en 8. 

 

Maar ik zal uitzien naar de Here, 
Wachten op de God van mijn Heil, 
Mijn God zal mij horen,
Ik zal uitzien naar de Heer. 

 

Lach niet om mij, mijn vijandin: 



Al ben ik gevallen, ik sta weer op, 
Al zit ik in het duister,  
De Here zal mij tot licht zijn! 

 

Terwijl ik zingend aan mijn dag begon, raakte ik meer en meer onder de indruk van deze prachtige
woorden, maar ook van wat ik in mijn geest bespeurde. Ik zag de liefde van de Heer, naar wie ik
uitzag! Ik zag dat ondanks dat er geen genezing was gekomen tot nu toe, ik toch iets prachtigs
meemaakte met Hem, mijn Heiland. Dat ik bezig was overwinning te behalen over mijn vijandin.
Dat stuk venijn, dat me al zo lang in de weg stond om in alle redelijkheid te gaan voor een
operatie. Deze overwinning mag ik in Jezus naam binnen gaan halen. En dit alles gebeurt… tot
mijn heil! Ik hoop dat de operatie gaat opleveren wat ik zo goed kan gebruiken: meer geluid!

 

Natuurlijk kunnen er mensen zijn die denken: wat een onzin. Dan is dit verhaal misschien niet voor
jou. Ik weet dat er genoeg mensen zijn die uit zichzelf, zonder angst, zich laten opereren. Maar zij
hebben waarschijnlijk ook geen vijandin die je zo in de weg kan staan. 

Maar als je ziek bent, of bang, of het lukt allemaal niet in eigen kracht… dan geldt voor jou deze
bemoediging juist des te meer. Let op de Heer! Zie uit naar Hem, de God van jouw heil. 

 

Jezus is voor ons gekomen. Voor ons mensen, die een heelmeester nodig hebben. 

Let op de Heer als je niet geneest, want het is toch zo mooi om ondanks dit te ontdekken dat God
voor jou zorgt! Langs wegen die geen mens bedenkt, gaat Hij zijn weg met ons. 

 

Mag de Heer je verrijken met Zijn kostbaar woord en lied. 

 

Gerry 

 

 

 



 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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