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Jezus is en blijft de Goede Herder

 

 

Lieve mensen, 

Afgelopen Paaszondag stond ik op en zocht mijn man in de keuken met de blijde roep: ‘Christos 
Voskres’ (Russisch voor ‘De Heer is opgestaan!’) Hij antwoordde met ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

 

Maar nauwelijks waren deze overbekende woorden uitgesproken, of de radio meldde een aanslag in Sri 
Lanka op kerken. Toen we het nieuws opzochten op onze NOS app, werden we stil. De uitbundige vreugde 
die de eerste Paaszondag zo kenmerkt wereldwijd, maakte bij ons plaats  voor stilte, verdriet, rouw. 

 

Daar juicht een toon, 
daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem! 

 

Ook deze keer zou wereldwijd in het onzichtbare Jeruzalem geroepen, gezongen en beleden worden: Jezus is 
opgestaan! Hij is wáárlijk opgestaan! 

 

Paasfeest, het grote feest van Jezus, van het christelijke geloof dat lijden en sterven van onze Heiland ons het 
ware leven heeft geschonken! Deze zondagmorgen komen we overal bijeen om Jezus, Gods Zoon en 
offerlam, alle lof en dank en eer toe te zingen. Verrezen! Hij leeft!  

 

Jezus ging de dood in, stapte de hel binnen om van hieruit de weg open te breken naar Zijn Vader, naar de 
hemel. Jezus stond niet alleen op, maar nam zielen mee uit die hel, naar het leven toe! Er is door zijn lijden 
en sterven een uittocht, een exodus begonnen voor de kinderen van Hem! 
Geen moord, geen hel, geen satan kan nog hen in de dood houden, wij zullen leven voor eeuwig en altijd! 
Zelfs, ja zelfs, al zijn we hier op aarde gestorven. 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/361/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/361/tekstbijlage?print=1


Dat is Paasfeest! 
Zo werd het toch Pasen in die drie aangeslagen kerken op Sri Lanka. Want de verwoester van kerken, de 
moordenaar van christenen kan nooit winnen! Niemand kan kinderen van God roven uit de hand van de 
Herder, die bijzondere en onnavolgbare Heer, die zelf offerlam wilde zijn, uit liefde voor ons mensen. Om 
ons te redden van de eeuwige dood.   

 

Oh, ik geloof geen moment dat Jezus iets in aanbidding te kort is gekomen, omdat dit verschrikkelijke 
gebeuren op Paaszondag misschien ons stiller maakte, verdrietig stemde, of ingetogenheid opriep. 
Liefde voor je naasten en de verbinding met onze verre geloofsgenoten, dat is een andere vorm van 
aanbidding voor Jezus Christus, maar zeker niet minder waardevol. Ja, het werd stil hier bij ons, inmiddels 
weten we dat afgelopen zondag honderden gelovigen zijn omgekomen. 

 

Wieger Sikkema bezocht een aantal jaren geleden voor Open Doors in Pakistan een kerk waar een prachtig 
opvallend glas-in-loodraam aanwezig is. Ook deze kerk kreeg een jaar later met religieus geweld te maken. 
De bemoediging van Wieger gaat niet over het geweld, maar over wat een Pakistaanse broeder hem vertelde 
over dat bijzondere glas-in-loodraam. Jezus staat daar op als Goede Herder, er staan drie schapen om hem 
heen. Twee houden hun blik gericht op de herder. Een schaap rust tegen de schouder aan, een schaap staat 
tegen het been aan geleund. Het derde schaap kijkt de verte in, misschien verlangend om elders te zijn. Maar 
de Herder zorgt voor al zijn drie schapen en Hij houdt ze dicht bij zich. Van Hem uit zal Hij altijd blijven 
herderen over ons. 

 

Maar aan ons blijft de vraag: wie ben je als schaap van de Goede herder? 
We moeten allemaal, waar we ook ons geloof beleven en uitleven, gehoor geven aan dezelfde uitnodiging: 
Laat Mij je herder mogen zijn. Kom bij Mij! 
Kom, als je vermoeid bent, Ik zal je dragen. 
Kom, als je weg niet kent, Ik zal de weg banen. 
Kom, als je alleen niet durft, dan gaan wij samen. 
Kom, luister naar mijn stem, let op waar Ik ga 
en volg Mij. 

 

Lieve Heer Jezus, 
Ik aanbid U niet alleen, 
Ik eer U niet alleen, 
Ik volg U lieve Heer. 
Waar de weg ook hene leidt… 
Ja , ik volg U, 
Ja, ik volg U, 
Tot ik kom in het hemels rijk! 

 

Met een lieve groet, 
Gerry Velema 

 

 



 

 

 

 

 

 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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