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Gebroken scherven

Bemoediging van de week aflevering 362

Afl 362  Gebroken scherven 

Een bewerking van een eerdere opname uit 2011 

 

Geprezen zij de Here, 

dag aan dag draagt Hij ons, 

die God is ons heil 

en  hij roept ons tot herstel van onze brokken! 

 

Lieve mensen, 

Deze bemoediging is eigenlijk een vervolg op een andere.  

Het stoelt sterk op een beeld dat ik kreeg terwijl ik nadacht over allerlei menselijke gebrokenheid. In deze
opname valt er letterlijk een mooi bord uit mijn handen, het valt stuk. 

Zo kan het soms gaan met mooie relaties van mensen. Onbedoeld valt er heel veel kapot en soms wordt er
expres een bord tegen de muur kapot gegooid. Tussen die scherven door lopen, bij de brokstukken zitten,
met scherven in je hand zoeken naar wat nog wel past en niet past… dat typeert het gevoel dat velen kennen
als we relaties stuk zien vallen.  

Een bemoediging van hart tot hart, voor iedereen die het nodig heeft. 

Ik vertel het je zoals ik het voor me zag. In mijn gedachten ontwikkelde het zich tot een verhaal. 

God nam een vrouw bij haar hand en leidde haar over de weg van Jezus. Ze had God al allerlei vragen
gesteld: waarom stierf mijn man en waarom niet ik? Waarom geneest U mij niet? Waarom haalt U mij niet
thuis? Nu zei Hij tegen haar: ‘Stil maar even, Ik wil je eerst iets laten zien.’  

Ze kwamen bij een veldje waar veel scherven lagen. De vrouw knielde er bij neer en bekeek aandachtig wat
ze daar zag. Eén scherf nam ze vast: ‘Deze herken ik, dit is van thuis, het lievelingsbord van mijn moeder...
Tja, we konden niet zo goed met elkaar overweg, Heer. Moeder en dochter, U weet wel. Ze begreep mij niet
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en ik haar waarschijnlijk ook niet. Het was geen makkelijke relatie. Het bord onderging veel botsingen, veel
beschadigingen... ziet U wel, kijk maar naar de randen, veel van die kleine beschadigingen. Tot het op laatst
helemaal stuk viel. Er kwam verharding, verkilling, toen paste niks meer. 

Ach, U weet dat allemaal, Hemelse Vader... 

Maar U weet ook van die laatste 4 maanden van mijn moeders leven. Toen ik voor haar heb gezorgd. Dat is
toch nog een hele mooie periode geweest. Toen gebeurde er zomaar iets bijzonders. Mijn oude moeder zei
ineens, bijna verwonderd, alsof ze het zelf nu pas ontdekte: Wat ben jij toch lief! 

Weet U het nog, lieve Heer? Die ene lieve opmerking van haar, helemaal op het eind, was als een
Godsgeschenk voor mijn ziel. Ik kon de vrede in onze relatie terugpakken, ik schonk haar in één moment
vergeving. Al die nare herinneringen vielen weg, ergens achter me. We werden samengebracht in een nieuw
soort liefde... Alsof we het ineens wisten wat moeders en dochters samenbindt. Wat ben ik hier blij mee
geweest. Niet veel later stierf ze. Ik kon haar in vrede laten gaan. Tjonge… dit stukje bord…’ 

De vrouw pakte een andere scherf. Ze hield het tegen haar borst, slikte een paar keer: ‘Ja, deze herken ik
ook. Deze scherf... Dit is nog niet hersteld, Heer. Een vriendschap, wat een teleurstelling. En deze hier, dat
was ook zo moeilijk... Oh ja, en dit weet ik ook nog. U weet toch wel dat ik toen destijds echt gelijk had en
het heel gemeen is geweest wat er tegen me gezegd is.' 

De Heer knielde naast haar neer: ‘Mijn lieve kind, daarom heb ik je hier gebracht. Dit is het schervenveldje
van je leven. Zoals je moeder haar laatste stukje leven heeft gebruikt om jou iets moois aan te reiken, zo wil
Ik zo graag dat jij ook iets gaat doen met al deze scherven. Mijn kind, ik heb je hart en je lieve woorden en al
je kracht en inzet nodig om samen met jou te herstellen wat  kapot is gevallen in jouw leven, maar ook in het
leven van anderen.  

Ik roep je als hersteller van bressen en gebrokenheid... 

Kinderen wachten soms zo lang al op een goed woord van hun moeder.
Die ene broer of zus wacht al zo lang op liefde van jou, niet verdiend misschien, maar wel zo nodig. 
Je vriendin is misschien niet in staat een brug te slaan naar jou, maar jij wel. Sla die brug naar haar...

Mijn lieve kind, denk niet dat omdat het lang geleden is, het leed voorbij is. Je weet immers zelf wel beter.
Dus kom, reik Mij de  hand en ga met Mij voor het herstel! Al wat beschadigd is... herstel Ik op den duur!
Werk met Mij mee in jouw leven en bestaan, bij het herstel van jouw brokstukken. 

Je zult genezing brengen, maar zelf ook genezing vinden. Je zult zegen brengen, maar zelf ook gezegend
worden. Ja, ik beloof je dat het licht van jou zal glanzen en schitteren, niet als een avondzon, maar zoals de
zon schijnt in haar middaguur...’

 

Uit Jesaja 58: 9,10  

9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt



wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

en Jesaja 61: 4

4 Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen,
de lang verlaten streken weer bevolken;
ze herstellen de vervallen steden,
verlaten sinds mensenheugenis.

 

In deze twee Schriftgedeelten, vallen me een paar dingen op, die zo aansluiten bij het hart van het beeld dat
God liet zien: 

Heling komt... als we het juk van onderdrukking uitbannen, de beschuldigende vinger en het kwaadspreken
over de ander. 

Herstel komt, als je de hongerige schenkt, wat je zelf nodig hebt. 

Genezing komt, als je de verdrukte ziel gul onthaalt, ook als deze verdrukte ziel het jou persoonlijk niet
makkelijk heeft gemaakt. 

Alles, wat in je leven, eertijds, ooit, vernield is, kapotgegaan is, je misschien wel letterlijk uit de handen is
geslagen... God geeft er graag aandacht aan, om samen met jou te werken aan herstel! 

Dit samenwerken met de Heer, zal de reden zijn dat jouw huis geen verlaten, eenzame vesting zal zijn, maar
bevolkt zal worden. Jij bent geen vervallen stad, maar een geliefde man of vrouw... 

Ja, een mensenheugenis wordt hier aangeraakt en veranderd in een blijde herinnering, voor nu en ook voor
de tijd na de dag dat God zegt: mijn lieve kind, nu is het goed, kom nu maar thuis! Hoe gaan ze je dan
herinneren? 

Mag de Heer, de grote Hersteller van mensen en van menselijke relaties, ons vandaag, nog tijdens ons leven,
met dit beeld troosten en ook aansporen om het goede van Hem, steeds voor ogen te blijven houden. Als
God je scherven laat zien, durf dan met je Heiland een moedige stap te zetten op weg naar het herstel van
gebroken relaties. God zal je helpen vrede te brengen en vrede te bewaren. 

Wees bemoedigd in Jezus Naam, 

Met liefs, Gerry  
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