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Je moet verder...

Bemoediging van de week aflevering 363

Afl. 363 
 
Hoort God mij wel?
 
 
Toen Elia zag hoe de Baälpriesters bezig waren hun god aan te roepen, bespotte hij hen door te zeggen:
“Misschien slaapt jullie god. Je moet wat harder roepen, hij slaapt misschien!”. 
 
“Roep harder!”
 
Soms denk ik dat wij als kinderen van God zoiets ook tegen elkaar zeggen. In volle ernst en overtuiging:
”Heb je wel goed genoeg gebeden? Heb je wel de juiste stappen genomen bij je gebed? Heb je wel eerst je
zonden beleden? Heb je God ook eerst aanbeden? Heb je de juiste proclamatie wel uitgesproken?  Want
anders…! Anders is een onverhoord gebed verklaard door onze logica! 
Slaapt onze God soms? Is onze God soms ver bij ons vandaan? Is onze God een God die doet aan menselijke
regels en ons 7-stappenplan meeweegt als Hij de stem van een moedeloos mens opmerkt? 
 
Heb je wel hard genoeg geroepen? Wij mogen niet op deze manier spreken met elkaar. Wij horen Jezus heel
andere dingen zeggen over Elia: Elia is een mens zoals wij allemaal, hij bad een gebed dat het niet zou
regenen, en het regende niet meer. Dezelfde Elia bad na drie jaar een gebed dat er weer regen kwam en er
kwam weer regen. 
Jezus zegt hiermee: “Zie je het, lieve mens, God hoort gebeden. Bidden helpt. Het helpt ook jou!” 
 
Dit voorbeeld van Elia is zo veelzeggend, omdat Elia vlak na de grote overwinning op de berg Karmel, op de
vlucht slaat omdat iemand hem verschrikkelijk veel angst aanjaagt. Een vrouw notabene. Hier zou je ook
kunnen zeggen: Elia is een mens zoals wij. Want bergtoppen en dalen komen in het leven van een kind van
God beide voor. En God leert ons te bidden. Want Hij is dichtbij ons. 
 
Wat is dan dat bidden, dat praten met God over jouw leven en jouw situatie? Bidden is een bij elkaar zijn
van de mens met zijn/haar Hemelse Vader. Het is de intieme omgang met God. Soms gebruiken we
woorden, zinnen, soms zijn het gedachten of zelfs gevoelens. Soms is je gebed een lied, dan weer iets dat je
bijna overkomt. Soms ben je alleen in je gebed, soms met anderen. Soms word je in het bidden ineens sterk
gegrepen door Gods aanwezigheid. Er is soms een inmenging van bovenaf in dit gesprek tussen jou en jouw
Heer. Noem het een ingeving, of een openbaring, of een woord van kennis, troost of inzicht. 
 
Bij het bidden gebeurt er echt van alles aan uitwisseling van boven naar beneden, van beneden naar boven,
en vooral van hart tot hart! De Bijbel is onmisbaar bij ons gebedsleven, vol woorden van God. 
 
Bidden is in elk geval geen wedstrijdje van gelovigen: wie haalt de meeste resultaten? En dat we vervolgens
achter die ‘succesvolle bidder’ aanrennen. Bidden is vooral binnenkamerwerk! En soms ook in het openbaar.
Jezus hield er ook geen etalage op na waar Hij zijn successen ten toon stelde. 
 
Bidden doe je al wandelend met God. Soms op de bergtop waar bijzondere dingen gebeuren, soms in een
donker dal, en soms lig je net als Elia ergens onder een struik verstopt, omdat je zo verschrikkelijk bang
bent.  
 
Maar de boze, de vijand van God, die vrome genadeloze pief is er als de kippen bij om zodra je iets minder
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sterk staat, je te beschuldigen en aan te klagen. Elia, waar is je geloof? Gerry, waar is je vertrouwen? Oh
kijk, je hebt vast verkeerd gebeden. Alles wat waar is, draait de leugenaar om en hij maakt er een schijn-
waarheid (leugen) van.  
 
God had me zo geholpen om over de angst voor een operatie uit te komen. Vol vertrouwen heb ik me eraan
over gegeven. Heel bewust en biddend zag ik het team in de operatiekamer, hoorde ik de laatste instructies
voor ik onder narcose ging. Ik heb de arts nog van harte alle succes gewenst voor deze spannende operatie
aan mijn gehoor. 
 
Ik wist me wel bewaard en zo ben ik ook weer na een poosje wakker geworden. 
 
Je zou kunnen zeggen dat dit mijn berg Karmel was. Ik was zo dicht bij de Heer en Hij bij mij. Daar kwam
niets tussen. Maar daarna kwam er toch verandering. Er komt altijd een ‘day after’! Ik begon me klein en
onzeker te voelen toen ik last van duizelingen kreeg, toen ik om moest gaan met nog slechter gehoor dan
voor de operatie. Ik werd opnieuw bang door nare bijgeluiden en wekenlang geen waarneembare
verbeteringen te merken. 
 
En toen… toen kwam die leugenaar: je hebt helemaal niet op God vertrouwd, want dan zou je hier nu niet zo
liggen trillen. Waar is je geloof, bangerik. En vooral me pakken op dat wat me dierbaar is: mijn taak binnen
de Bemoedigingssite. Hij schold me uit voor een praatjesmaker met al die mooie Bemoedigingen… 
 
Ja, die leugenmeester weet het precies raak te zeggen. Ik zou bijna geloven, maar juist die dag toen ik er diep
doorheen zat, kreeg ik een berichtje van mijn zoon Anne:  
 
“Mam, lees Psalm 31 eens!” 
 
Je kunt hem zelf ook lezen. Goddank voor zulke zonen! 
 
Uit onze app kopieer ik wat ik hem daarna heb geschreven: 
 
Lieve Anne, nu pas energie om psalm 31 echt van harte te lezen. Wat een troostrijk woord voor deze ziel.
Vannacht was het zo zwaar, ik dacht wat vers 23 zegt: Waar is God nu? Ik had zo mijn geloof op Hem
gevestigd, maar nu waren rust en vrede zoek en dat maakte me zo verdrietig, ook hoorde ik die geestelijke
beschuldiging. Altijd die aanklager: je doet het niet goed genoeg. Als ik de woorden van deze psalm lees en
herlees dan herken ik zoveel. Zwijgen moeten de leugenaars die je vooraf aanklagen en die je achteraf
beschuldigen! De Heer doet iets anders: Hij wendt zijn aangezicht over bange en kwetsbare gelovigen. Hij
komt hen te hulp. 
Ontroerend mooi, dit wil ik vasthouden. Lieverd, zo sprak God door jou tot mij! Liefs mam
 
 
Ik heb later het woord uit Micha 7 er opnieuw bij gepakt, waar ik ook voor de operatie iets over gedeeld
hebt. (Kijk gemist, aflevering 359) Ik wilde herhalen voor mezelf: ‘Máár…. ik zal uitzien naar de Here,
wachten op de God van mijn Heil.’ (vers 7) 
 
(Vers8) ‘Lach niet over mij, gemene vijandin, want al ben ik gevallen, ik zal weer opstaan. Al zit ik in het
duister (nu in de donkere lappenmand), de Heer zal mij (zelfs hier) tot licht zijn. ‘
 
En toen leerde ik deze bemoedigende les: Bidden is geloven en geloven is soms gewoon herhalen wat God
in zijn Woord tegen ons zegt. 
 
Geloven is gewoon herhalen wat God zegt.  
 
Geloven is herhalen.  
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Geloven: herhaal het nu maar… 
 
Geloof het nu maar… 
 
herhalen / geloven / herhalen
 
Dit is het recept van onze Hemelse Vader voor onderweg, voor ons bidden, voor ons wandelen met Hem:
 
“Luister mijn kind, mijn lieverd, naar Micha 7: 7 en 8 en herhaal deze woorden, zo vaak als nodig!” 
 
God hoort je WEL! 
Ook als jij Hem niet horen kunt. 
 
Ik wens je Gods liefdevolle zorg en bemoediging toe, voor vandaag, voor onderweg. 
 
 
Met liefs, Gerry 
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