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Als God niet zegent

Bemoediging van de week aflevering 364

Ter voorbereiding van onze Steungroep vergadering 28 mei a.s. in Roden, schreef ik deze overdenking, die ik deze week deel in de bemoedig!

Lieve mensen,

Net de preek meegeluisterd via live-streaming met onze kerk in Roden. De bevestiging van opnieuw 2 mannen en 3 vrouwen die aangesteld
worden als oudsten in onze gemeente. Dat is voor mij toch echt wel drie dubbel en dwars God danken voor de open deur die in deze nieuwe
gemeente geopend wordt. Het staat zo volkomen normaal alsje je ze zo daar samen ziet staan, zij aan zij!

De preek die ik thuis op de bank meeluisterde, nam ons mee naar het verhaal van Hanna en Samuel. In haar lofzang wordt dit gezegd: 1 Samuel
2:3

Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de Heer is een alwetende God, door hem worden onze daden gewogen.

Doelt Hanna op Pennina die haar het zo moeilijk maakt met haar scherpe tong? Doelt Hanna op Eli die haar houdt voor een dronken vrouw?
Doelt ze misschien op Elkanadie denkt dat hij het verdriet van haar kinderloosheid wel kan ombuigen en oplossen?!

Of schrijft ze het voor ons... Mensen die kennis krijgen van dit grote gebeuren en daar van ales over zullen vinden. Een stad op de berg kan niet
verborgen blijven. Het licht schijnt en de omgeving vindt er iets van.

Het is kwetsbaar om in dat licht van God te staan, te midden van onze omgeving en wereld. Je wordt gezien en opgemerkt. Er wordt over je
gepraat, geoordeeld, geroddeld. En ook in de hemelse gewesten ben je een doelwit geworden.

En toch, entoch... Nu nabijnatien jaar, met ale ups en downs die we meemaken in dit bemoedigingswerk, blijf ik zeggen: God is de
beschermer van dit mooie werk voor Hem. Hij houdt het zelf vast en aan zijn Zegen is het al gelegen! Dat is geen vrome uitdrukking, maar het is
0 zo waar!

In het afgelopen jaar heb ik te midden van allerlei omstandigheden mijn beste kracht gegeven aan dit werk, maar het was in eigen ogen ook vaak
teweinig. Dan kon ik alleen maar bidden: ‘Heer, ik kan er even niet iets meer van maken, maar er gaat weer een filmpje uit en ik doein het
opnieuw in uw Naam en met de hoop op Uw zegen!

Die zegen bleef wonderwel rusten op dit werk. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen vanuit de studio bereikt worden met die kleine
boodschappen. We krijgen soms prachtige reacties van mensen die er veel aan hebben gehad.

Het gaat niet om ons of om mensen, maar het gaat om de zegen van God! Als we die zegen zien, dan is het goed!

Het is Gods zegen op zijn eigen Woord, waar de hele zingeving van ons werk van afhangt. Als de Heer zelf dit werk niet zegent, zijn we voor
niets bezig. Dan maken we ons druk met iets dat slechts tijdelijk waarde heeft. Meedoen met Social Media, druk zijn op Facebook en dat soort
dingen. Tijdelijke waarde hult zich in begrippen as: hip, trendy, chilly, sexy, influence, en alles vervliegt even snel as de wolken die over
drijven. Alleen het Woord van God houdt eeuwig stand!

Jezus heeft juist woorden gegeven aan de mensen. Levende woorden! Woorden met diepe zeggingskracht, waardoor harten geraakt worden,
moedel oze geesten gesterkt worden, zieke geesten en zieke lichamen genezen worden. Hoop klinkt voor de moedel ozen, vrede waar onrust
heerst.

Jezus gaf ons zoveel goede woorden! Allemaal vol van de kennis van God en vol van Zijn kracht. Gods zegen, dat werkt iets goeds uit.

Mensen kunnen aandringen om je meer aan te passen aan de geest van dezetijd. Ze kunnen je uitlachen omdat je zo ouderwets denkt, ze kunnen
het hopeloos met je oneens zijn en je dat flink laten merken. Je kunt je heel alleen voelen met je overtuiging.


https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/364/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/364/tekstbijlage?print=1

Dan heb je dat Goede Woord van bemoediging nodig om te weten: ik ben niet alleen en ik staniet alleen. Dat Goede Woord en de zegen van
God kan zomaar maken dat je even later ineens een lied staat te zingen, terwijl je bezig bent. Een lied van hoop, waar komt dat nu ineens
vandaan? Het borrelt zomaar in je op en je hoort de goede woorden van dat mooie christelijke lied. Dat lied zet ietsin je geest in beweging en je
voelt je minder alleen, minder uitgelachen, minder kwetshaar en meer geborgen in je God!

Mag de Heer jerijkelijk bemoedigen en vervullen met zijn Geest en Woord!

Liefs, Gerry

De video bemoediging die hoort bij deze tekshijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite

Zowel de video als deze teksthijlage zijn auteur srechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.

Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk onder steunen,
meer informatie vindt u op de website
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