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De Heer is Eén! 

Aflevering 367 Wieger Sikkema 

 

Dag lieve mensen welkom bij de bemoediging site. We mogen jullie welkom heten in de naam van onze 
Here Jezus.

Ik wil deze keer iets lezen uit het evangelie, zoals Marcus dat heeft opgeschreven.

Het betreft een ontmoeting die Jezus heeft met een schriftgeleerde die hem opzoekt met een vraag.

Dit wijst er op dat meerdere schriftgeleerden met Jezus in gesprek waren en dat ging er soms ook wel een
beetje fel aan toe, maar deze  schriftgeleerde heeft geluisterd naar Jezus. Hij wil meer weten.  

Het gesprek ging over de geboden. Daar spraken ze graag met elkaar over, de farizeeërs en schriftgeleerden.
Wat zou deze vreemde nieuwe Rabbi antwoorden op deze vraag. Jezus antwoord met een wedervraag:
“Welk gebod, denk je, is voor Godzelf het belangrijkste?” De schriftgeleerde weet het meteen: “Hoor Israël.
De Heer onze God is de enige Heer. Hij is Eén!”

Je zou kunnen zeggen: dit is de Joodse geloofsbelijdenis, de Shema. Elke gelovige Jood kent deze belijdenis
en hij wordt aangespoord hem ook regelmatig uit te spreken. Aan het begin van de dag en aan het einde van
de dag, het zijn ook de woorden die ze het liefst uitspreken bij het uitblazen van hun laatste adem: “Hoor
Israël. De Heer uw God is Eén God.”

Dan moet je ook weten dat de Hebreeuwse taal veel rijker is als het gaat om de betekenis van een woord.
Want ‘hoor Israël’  betekent voor ons vooral: Scherp je oren. Luister naar wat er nu gezegd wordt.  

Maar voor de joden zit er veel meer in dat ene woord. Horen appelleert op relatie. Deze woorden moeten niet
aan je voorbij gaan, maar opgevangen worden. Er moet een antwoord volgen op de opdracht. Dat zit in het
woord ‘horen’ opgesloten. 

Het tweede dat joden verstaan als deze Shema klinkt, is dat echt verstaan, echt horen, gedaan wordt met je
hart en niet alleen met je oren. Het gaat er niet om of God gehoord wordt, maar of Hij voor jou ook echt die
Ene is, de enige God! 

Hoor Israël, jullie God is de eerste God, de enige God, Hij is jullie God! Dit horen, dit weten, dit erkennen
en hier naar leven maakt van de mens een gelovige. Daarom sluit Jezus hierbij aan. Hij doet hier appèl op de
relatie van een gelovige en zijn of haar God! 

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/367/tekstbijlage?download=1
https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/367/tekstbijlage?print=1


Je moet dit niet alleen weten met je hoofd, maar vooral handen en voeten geven. Erkennen als waarheid in je
hart en ziel. Het is veel meer dan alleen: ‘Heb je me gehoord?’ Dit vraagt antwoord, van het volk Israël maar
zeker ook van ons. 

Jezus neemt de Shema en gaat nu verder met de schriftgeleerde om antwoord te geven op zijn vraag: Wat is
nu het belangrijkste gebod? Israël luister naar God! Dit is wat Hij van je vraagt om te doen: Heb de Heer uw
God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. En het op één na
belangrijkste gebod, dat gelijk staat aan het eerste is deze: en… heb je naaste lief als jezelf. 

Horen krijgt handen en voeten bij Jezus! Horen betekent doen! De Shema belijden betekent een levensstijl.
Met andere woorden: je kunt wel zeggen dat je gelooft in God, maar waar blijven de daden die hierbij
passen? Denk maar aan ouders die tegen hun kinderen zeggen, nadat ze 34 keer iets gezegd hebben: je
luistert niet! Dan volstaat het niet als het kind antwoord: ‘Ja wel hoor papa, ik heb je wel gehoord.’ We
bedoelen soms met ‘horen en luisteren’ wat ook hier in het Hebreeuws klinkt: dóe wat ik je gezegd heb!  

Nu komen we bij de kern uit van Jezus antwoord: Horen is doen! Jezus betrekt een nieuwe dimensie in de
Shema erbij, namelijk de motivatie om wel te luisteren, om te geHOORzamen. Dat ligt in liefde opgesloten!
Heb God LIEF, heb je naaste LIEF, heb jezelf LIEF! Maar God boven alles en iedereen: heb Hem boven
alles LIEF! Altijd!

 

Gods zegen, 

Wieger Sikkema
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