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Jezus, Overwinnaar
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Jezus Overwinnaar! 
Aflevering 368 
 
 
Jezus Overwinnaar (tekst van Ina’s bemoediging)   
Ik wil u van harte welkom heten op deze Bemoedigingssite.
Vandaag ga ik met u het lied 'Jezus overwinnaar' doornemen.
Want Jezus is voor mij overwinnaar.
En daar heb ik eigenlijk nog een klein verhaaltje bij, dat wil ik u eerst vertellen.
Gaat u er maar lekker voor zitten? We gaan het er even over hebben. Want wat betekent dit voor mij: Jezus
Overwinnaar?
Het is alweer jaren geleden dat ik Jezus echt persoonlijk leerde kennen en Hem echt met heel mijn hart wilde
volgen.
Eén van de dingen die dat in de weg stond was dat ik nog in de duisternis zat. Ik was bezet gebied.
Dat werd op een gegeven moment heel duidelijk voor me.
Je bent niet vrij, werd er gezegd: mogen we voor je bidden?
Toen is er met mij gebeden en ik ben echt vrijgekomen en niet zomaar... Er is iets echt veranderd in mijn
leven.
Jezus kwam en heeft mij aangeraakt, Hij heeft mij vernieuwd.
Daarom is Jezus als Overwinnaar zo belangrijk voor mij.
Want ik weet dat Hij mij uit die duisternis van demonen, van angsten heeft gehaald en mij heeft overgezet in
zijn Koninkrijk. Waar geen duisternis is. Waar ik mag wandelen met Hem. Jezus Overwinnaar.
Het is dus niet zomaar een kreet, maar het is echt. Het is waarheid en leven.
Tijdens de laatste Opwekking conferentie hoorde ik een lied dat me ontzettend aansprak.
De titel was: Jezus, Overwinnaar. We zongen: daar waar U verschijnt wordt alles nieuw. U bevrijdt en geeft
leven.
Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held waar alles voor ons om draait.
Wat is dát een waarheid in mijn leven!
Als u nu ook door al die duisternis heengaat. Of als u het moeilijk hebt. Dan is Hij er ook voor u.
Jezus neemt ook U bij de hand, want uit de duisternis kom je niet zomaar. Maar Hij kan het: Jezus kan
mensen bevrijden en uitleiden!
Hij is erbij. Hij helpt je er doorheen te komen.
Toen ik dit nieuwe lied hoorde werd ik zo emotioneel, het raakte mijn hart.
Jezus, alleen die naam al: Op dat moment dat we dit lied zongen, kreeg ik kippenvel.
Ik werd zo diep opnieuw bepaald dat Jezus realiteit voor mij was en is.
Jezus, Hij is er. Daarom kan ik zeggen: Hij kan elk moment in uw en in mijn leven komen en Hij wil iets
nieuws doen!
Hij kan uw angst wegnemen, net zoals bij mij.
Als ik tot Hem roep, is Hij er altijd.
Dit kan ook voor u zo zijn! Hiermee wil ik u bemoedigen.
Het was voor mij na zoveel jaren met Jezus wandelen, nog altijd geweldig om zijn naam op een nieuwe
manier te horen.
Ik ervoer het zoals bij die Emmaüsgangers, die op weg waren met Jezus en toch zo verdrietig waren.
Jezus was gekruisigd en ze dachten oprecht dat alles nu helemaal verloren was.
Jezus was er niet meer. En dan komt Hij opeens naast hen en loopt met hen op.
Ze beginnen met hem te praten. En dan staat er in Lucas. 24: 13-35.
“Hij begon met hen een gesprek, te beginnen over Mozes en de profeten.
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Hij legde hun uit wat de Schrift over Hem geschreven had.”
Het staat al in het Oude Testament en er is in het Nieuwe Testament over Jezus geschreven. Er klinken
allerlei namen.
Wij kennen meestal alleen deze: Jezus:  Hij die ons heil en redding brengt.
Maar Jezus is ook de goede Herder. Ook het Licht der wereld. Ook de blinkende Morgenster.
Hij is ook de weg naar de waarheid en naar het leven.
Op dat moment toen wij dit lied voor het eerst zongen, raakte het me zo: Jezus, Jezus! Jezus!
Hier gaat het om? Het gaat niet om mij. Het gaat niet om wie of wat dan ook. Het gaat in ons geloof alleen
om Jezus.
Iemand zei eens tegen mij dat hij ergens moest spreken en dat hij het moeilijk vond om te spreken.
Toen bemoedigde God hem door te zeggen: ‘Show them my Son’. Vertel ze over mijn Zoon. Laat Jezus
gezien worden.
Dat is het allerbelangrijkste. Dat is ook het allerbelangrijkste wat ik wil meegeven: Ik hoop dat u Jezus ziet.
Jezus, onze Redder, de Verlosser. De Goede Herder. Dat ontdekken we in het nieuwe testament.
In het oude testament heet Hij Wonderbare raadsman. Hij wil U raad geven. Weet u dat?
Als u iets nodig hebt en niet weet waar u naar toe kan, dan kan je luisteren wat Hij te zeggen heeft.
Hoe? Door een lied. Of door iemand anders die je raad geeft. Op allerlei manieren kan Jezus raad geven.
Hij is de Sterke God. Hij is Vredevorst. Eeuwig Vader.
Wie wil dat nou niet, een Eeuwige Vader, die hart heeft voor zijn kinderen.
Jezus, naam boven alle namen.
En die Emmaüsgangers zeiden: 'Was ons hart niet brandend in ons?"
Zoiets beleefde ik ook: een brandend hart, omdat ik de naam hoorde van mijn Heer: Jezus.
Het deed me zoveel, ik heb gehuild. Gebeden: Jezus, hier ben ik. Hier ben ik weer. Hier ben ik weer, Here
Jezus.
Ik zie U weer... Jezus, Overwinnaar!
Dit was een moment, maar op allerlei momenten in je leven kan de Heer zo dichtbij komen.
Waar je ook bent, Of je op de fiets zit? Of in de tuin aan het werk. Hij ontmoet ons soms zomaar en
onverwachts.
Ja, Jezus ontmoet je, zoals die Emmaüsgangers Jezus ontmoetten.
Waar, wanneer en hoe? Het is altijd mogelijk, omdat Jezus zelf ons opzoekt.
Hij is de enige, die ons overwinning kan geven over de duisternis.
Hij is die Sterke toren waar je naartoe mag vluchten als je het moeilijk hebt. Hij. Hij is degene die zegt: “Ik
ben die Ik ben.
Hij, die overwinnaar is. Ik wil ook dat U de Overwinnaar bent in mijn leven.
Niet in eigen kracht. Maar in Hem zijn we overwinnaar. Daarom is het zo belangrijk om dicht bij Hem te
blijven.
Om steeds een brandend hart te hebben. Dat kunnen we niet maken. Het is iets dat Hij doet.
Op kostbare momenten, die u mag koesteren en ik ook.
Als we Jezus herkennen in die momenten: Jezus, de Levende.
Die ook nu bij u aan tafel zit. En hier bij mij.
Het gaat om deze Levende God, waar u altijd terecht kunt.
Amen!
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