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Modder en zo 
Lieve mensen een heel hartelijk welkom op de Bemoedigingssite.
Fijn dat je weer komt kijken en dat je open staat voor bemoediging. Neem even tijd voor het Woord, zodat
het mag landen in je leven en in je hart en in je gedachten. Ik spreek deze woorden ook weer uit in de naam
van onze Here Jezus.
Hij gaat eigenlijk altijd met ons zo'n wonderlijke weg. Ik heb hier een hele grote steen. Deze steen komt nu
niet uit de tuin, maar ligt hier ergens in huis. Ik heb iets met stenen.
Als wij ons Nabijweekend hebben, dan spelen stenen soms ook een belangrijke rol. Stenen kunnen symbool
staan voor iets. Ga een poos met een steen sjouwen en ontdek wat lasten met je doen. Ook die onzichtbare
lasten die we tegen komen in het leven: Zorg dragen voor iemand, of de last dragen van een onbeleden
zonde, die je verstopt voor God en anderen. Of de last dragen van een financiële zorg, of relationele zorg. 
Er zijn lastendragers onder de mensen en er zijn ook mensen die nooit bereid zijn een last te dragen. 
Als Jezus ons oproept ons kruis op te nemen, dan hoor je hier God spreken over een last gaan dragen. 
Bij ons Nabijweekend staat op het terrein van  Lelie van Sharon een klein eenvoudig houten kruis. We weten
allemaal waar dat kruis voor staat. Soms vragen we onze gasten om een steen te zoeken die symbool staat
voor een last in dit leven. 
Sommige lasten leg je bij Jezus Kruis neer, om ze daar ook echt helemaal achter te laten. 
Als de last je kruis is dat jij moet dragen, dan mag bij het kruis ook iets moois gebeuren. De kracht van
Jezus’ lege kruis, Zijn sterven, Zijn opstanding, zal krachtig spreken tegen het kruis dat jij draagt. Dan
krijgen we hier “kracht naar kruis”, heel letterlijk. 
Als we met elkaar met onze stenen naar het kruis gaan, dan is dat één van de meest kostbare momenten van
ons weekend. 
Vaak trekken we eerst met onze stenen om het huis en centrum heen. Als voorbereiding, een kleine
processie-tocht. Meestal doen we dat al zingend. We gaan heel bewust op weg naar Jezus. We nemen onze
lasten mee en we zullen onze stenen bij Hem brengen. Neerleggen, aan de voeten van Zijn Overwinning. 
Sommigen huilen, sommigen zijn stil, gebogen, anderen kijken blij omhoog, vol vreugde over wat Jezus
hierin voor ons betekent. Zo gaan we samen en toch ook ieder voor zich heel persoonlijk, richting het houten
kruis.
Die steen in je handen symboliseert iets, alleen jij weet de betekenis er van. En Hij, jouw Heer. 
Zo maken we zichtbaar dat we onze lasten bij de Heer willen brengen! 
De laatste keer dat we dit deden nam ik steen mee, zoals deze. Als je goed kijkt kun je zien dat hij met zijn
onderkant een tijdje in de modder heeft  gelegen. 
Trouwens, zelfs hier zit nog een beetje vuil op. 
Ik wist heel goed waar deze steen voor stond. Eén van de zwakke plekken in mijn leven is gevoeligheid voor
aanklacht. Het gevoel het nooit helemaal goed te doen, ook al doe je nog zo je best. Het had altijd wel iets
beter gekund.  
Er bestaat een soort “interne criticus” die altijd je even komt vertellen wat er mis is gegaan. 
Vrij van aanklacht, vrij van elke aanklacht zelfs, dat is waar de Overwinning van Jezus voor staat. Jesaja 54:
17 spreekt hier over. 
De aanklacht jegens ons wordt gesmoord in de reddende en vergevende kracht van Jezus en in de heilige
toerusting van de Heilige Geest. 
Ik heb dat wegbrengen van de steen naar het kruis nu al meerdere keren gedaan.
De bijbel schrijft in Hebreeën 12 over zonden die zo licht aan je kunnen kleven. Je loopt nu eenmaal hier op
aarde zomaar wat moddervlekken op. Ik ging ze bij het Kruis van Jezus brengen, omdat ik vrij van aanklacht
wil leven. Er is strijd in mij tegen deze aanklachten en beschuldigingen.  
Vlak na het mooie Nabijweekend in juli 2019, las ik op 16 juli dit in mijn dagboekje:

https://www.bemoedigingssite.nl/video/bemoediging-van-de-week/afl/373/tekstbijlage?download=1
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“Ik zal je voorzichtig reinigen. Het modder van je afwassen. Ik zal je bekleden met mijn gerechtigheid en de
weg van leven met je wandelen.” Misschien ken je dit dagboekje ook, geschreven door Sarah Young. Vanuit
dit boekje brengt ze haar lezers ook bij de Bijbel. Want ik las daarna in Psalm 40: 
‘Hij trok mij uit de kuil van modder en uit het slijk.’
‘Hij zette mij neer op een rots, vaste grond onder mijn voeten. Hij gaf me een nieuw lied in mijn mond…….’
Weet je, als wij elkaar kaarten sturen met teksten, dan doen we dat vaak alleen met die positieve woorden:
een nieuw lied! Een nieuw leven. Jezus is Overwinnaar! 
Maar voor mij is het bemoediging te weten dat Jezus het vuil weg kan wassen, zodra ik het bij Hem breng. 
Laat het kruis een reinigend en heiligend werk mogen doen in in ons leven. 
Het ontroerde me dat ik hier las: voorzichtig zal Ik je schoonwassen! 
Wat klinkt dat teder, vol liefde. Zoals we vroeger aan wondverzorging deden, bijvoorbeeld bij decubitus-
wonden bij ouderen. Daar namen we de tijd voor. Heel geduldig en voorzichtig makten we de wond schoon,
we föhnden de omgeving warm en de wond droog. Daarna werd hij weer zorgvuldig verbonden. Dit koste
tijd, zorg, en het was een serieuze strijd om de wond weer dicht te krijgen. Het beeld toont maar een fractie
van de zorg en geduld en behoedzaamheid waarmee Jezus onze wonden reinigt en tot herstel brengt. 
De Here Jezus zal je nooit onnodig laten lijden. Nooit! 
Als je steen een last is die als kruis gedragen moet worden, juist dan is de ontmoeting met het kruis van
Jezus sterk en heilzaam. Zeg het gerust hardop: Laat Jezus’ Kruis regeren over het mijne. Want zo vinden
we kracht naar kruis, in onze Heer.
Ja, Hij gaat met ons bijzondere wegen. 
Soms gaat die weg langs een houten kruis, soms langs een aansprekende dienst. Soms gaat de weg langs
zoiets als de Bemoedigingssite, maar het meeste van de weg met Jezus zul je vinden in de stilte van je hart. 
Mag God je zegenen. Amen.
Met liefs, Gerry 
 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
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