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"Het Leven brengende water!"

Bemoediging van de week aflevering 374

Afl. 374 Levend water

Dag lieve mensen. 

Welkom bij de Bemoediging. Zoals altijd heet ik jullie welkom in de naam van de Heer Jezus. 

Ik wil deze keer een paar woorden van Hem zelf lezen uit Johannes 4. Hij zegt daar: “Iedereen die van dit 
water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geven zal, zal nooit meer dorst 
krijgen. Het water dat Ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt en eeuwig leven geeft.
” Prachtige woorden van Jezus.

Jezus zegt eigenlijk: “Ik geef je een bron waaruit je kunt drinken. Je hebt dorst en je wil drinken. Ik heb een 
bron waardoor je nooit meer dorst zult hebben.” Hij zegt dat niet zomaar, niet uit de lucht gegrepen, maar 
hij zegt dit in een gesprek.

Hij is in gesprek met een vrouw die de dorst in haar leven heel goed kende, een Samaritaanse vrouw. Het is 
al heel bijzonder dat Jezus haar aanspreekt.

Ze heeft een moment gekozen dat er verder niemand bij de put zal zijn. Zij komt om water te halen voor haar 
huishouden en dan zit daar ineens een man.

Ik kan me zo voorstellen dat ze schrok, want het is ook nog eens een Joodse man.

Mannen en vrouwen spraken al nauwelijks met elkaar. Een Joodse man en een Samaritaanse vrouw die 
spraken al helemaal niet met elkaar. Deze man echter spreekt haar ook nog aan.

Terwijl het gesprek zich ontvouwt blijkt waarom deze vrouw zo schuchter is. Jezus zegt: “Waar is uw man?” 
En zij zegt: “Ik heb geen man.”

Jezus, die de harten van mensen kent, zegt: “Dat klopt. Je bent vijf keer getrouwd geweest. De man met wie 
je nu bent is je man niet, maar je woont wel met hem samen.

In die woorden ligt zoveel van het verdriet in het leven van deze vrouw.

Het is een vrouw die moeite heeft om relaties in stand te houden. Die zich moeilijk aan mensen kan geven, 
blijkbaar.

Vijf keer een huwelijk dat kapot is gegaan, met alle pijn en moeite die daarbij hoort. En dan de schaamte, 
door haar dorpsgenoten met de nek aangekeken worden. Ze moet 'die vrouw' zijn. En nu heeft ze dorst.

“Je komt hier nu wel water halen, maar Ik heb iets beters voor je. Ik wil een bron in jouw leven maken 
waardoor je nooit meer dorst krijgt.”

Mayim Chaim, zo spreken de Hebreeuwse mensen dat uit: leven gevend water!

En voor wie dat hoorde in die tijd gingen de gedachten uit naar allerlei profetieën uit het Oude Testament.

Van Ezechiël en de rivier die vanuit Jeruzalem naar de Dode Zee zou stromen en overal waar hij kwam 
leven zou brengen.
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Dat is wat Jezus hier zegt. Dát wil Ik in jouw leven doen. En een paar hoofdstukken verder zegt hij:

“Als je dorst hebt moet je bij Mij zijn!”

Te midden van een feest, als er een plechtig moment is, gaat Jezus staan en zegt: “Wie dorst heeft moet bij 
Mij zijn, want ik geef je dat levende water. Ik bén zelfs dat levende water.”  Dat zegt Hij nu ook tegen deze 
vrouw.

Op de een of andere manier wordt ze geraakt en daardoor verandert haar hele leven. Want al die mensen die 
ze mijdt, daar loopt ze nu naartoe.

Ze zegt: “Ik heb Iemand gevonden die alles van me weet. Jullie moeten Hem ook horen.”  Ze neemt de 
mensen mee naar Jezus en Hij blijft daar een poosje.

De mensen gaan het zelf proeven: dit is anders. Dit is niet wat ik presteer of wat ik niet presteer. Dit is niet 
wat ik allemaal moet dóen.

Dit is wat ik mag ontvangen!

En daar gaat het in het geestelijk leven over.

Wat kom ik vaak mensen tegen, misschien ben jij ook wel zo iemand, die het wil doen, die het wil presteren 
en die zich voortdurend ook weer stukloopt op de fouten en tekorten in zijn leven.

Al die teleurstellingen die je jezelf en anderen weer aandoet.

Jezus zegt: “Als je zo blijft doorgaan, dan zul je altijd dorst houden.”

Mag ik iets persoonlijks met je delen? Ik heb lang last gehad van allerlei gevoelens van onzekerheid en 
minderwaardigheid.

Toen ik daarachter kwam baalde ik daar verschrikkelijk van.

Ik deed verschrikkelijk hard mijn best om allerlei trucjes te leren om er bovenuit te stijgen.

Maar het hielp niet echt. Van binnen bleef ik die onzekere jongen, totdat ik ontdekte dat God daar iets over 
te zeggen had.

Dat God zegt: “Wieger, je bent waardevol. Mijn Zoon is voor jou naar de wereld gekomen. Ik heb een plan 
met je leven.”

Af en toe heb ik nog steeds de neiging om het zelf te willen doen, maar iedere keer mag ik steeds meer leren 
naar de Bron toe te gaan en te drinken. Weet je wat er gebeurt? 

Beetje bij beetje, in een proces, valt die onzekerheid van die ouwe Wieger van me af. Niet omdat ik trucjes 
heb geleerd. Maar omdat Jezus zijn echte leven gaf.

Misschien herken je mijn verhaal?  Misschien heb jij een ander verhaal? Verwacht het niet van jezelf.

Kom en drink uit de Bron van het levende water, Mayim Chaim.

Hij doet het, ook in jouw leven.

Zegen, Wieger
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