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Lieve mensen heel erg welkom weer op de Bemoedigingssite! Ik zou zeggen schuif even aan de tafel. Ik heb 
hier een koekje, maar die moet je thuis er zelf bij nemen, en ook een kopje thee of koffie.

We zijn voor een moment even samen. Ik kom bij je, zoals altijd, in de naam van onze Heer Jezus die jou 
liefheeft. Die jou ziet waar je nu op dit moment bent en die precies weet hoe je erbij gaat zitten. Ook weet 
Hij wat je van Hem nodig hebt. En ik bid dat Hij jou in deze minuten aanraakt met zijn Geest, met Zijn 
kracht en Zijn troost.

We hebben een hele renovatie gehad. Dat heb ik al een paar keer verteld. Tijdens die renovatie ben ik bezig 
geweest om het balkenplafond te verven. Dat is een hele klus geweest. Ik zal je zeggen: ik zag er echt 
tegenop omdat ik ook fysiek niet zo vreselijk sterk ben. Ik dacht: oh oh, gaat dat wel goed met mijn 
schouderpartij en met de armen. Je moet steeds  boven je hoofd werken, maar ik heb het gedaan. 

En hoe heb ik het gedaan?

Ik heb dat hele werk verdeeld in ongeveer drie uur per dag. Toen ben ik tien dagen achter elkaar er mee 
bezig geweest. Elke keer als de werkmannen weg waren, ging ik nog de steiger op. En dan had ik eigenlijk 
alle tijd. Ik deed de muziek aan en dan ging ik rustig bezig met die balken. Eerst 2 daar 2 daar 2 daar en dan 
weer vooraan, en dan weer de volgende en weer de volgende. En zo heb ik het in 10 dagen tijd zien 
veranderen. Het is heel mooi geworden.

En dat beeld, dát beeld raakte me. Want ik dacht: zelfs een slak vindt de weg naar de Ark! Zelfs de slak 
komt op tijd aan.

Wat niet allemaal heel snel kan. Wat niet allemaal door kracht kan, kan door volharding wél gebeuren. Wij 
hebben volharding nodig om te bereiken wat God voor ons bestemd heeft. Wij hebben niet kracht nodig. Wij 
hebben niet power nodig. Wij hebben niet snelheid nodig. Wij hebben juist volharding nodig!

Omdat de weg met Jezus en het volgen van Jezus ons soms door perioden brengt waarbij je denkt: Ik loop op 
mijn tandvlees! Niet letterlijk maar wel geestelijk. Ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. Dat zijn de 
momenten dat het op volharding aankomt, op volharding.

“Opdat je weg kunt dragen, in je vlees, dus hier op aarde, wat God welgevallig is….”

Ik lees je voor uit 2 Korinthe  vers 5, 6 (e.v.) “Dus we blijven altijd vol goede moed! Ook al weten we dat 
zolang dit lichaam onze woning is we ver van de Heer wonen.”

En het is, omdat wij hier zijn en nog niet daar zijn, dat we de volharding zo aan de dag moeten leggen. Wij 
leven hier in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. Elke dag opnieuw je steiger op gaan, 
je potje verf pakken, de kwast pakken, enz.

Elke dag zeggen: “Ik ben bezig met deze taak en ik wil het voltooien. We blijven vol goede moed.”

“Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om nu al onze intrek bij de Heer te nemen.”
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Ja, soms heb je die verleiding wel. Laat dit maar overgeslagen worden. Toch? Ja, misschien heb jij dat ook 
wel?

“Daarom ook stellen wij er een eer in aan te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij 
Hem!”

En dat vind ik een hele mooie tekst!

Want verwijst Paulus hier in deze context naar de tijd dat   wij voor Gods rechterstoel zullen komen te staan?

Ik weet niet of je een beeld hebt wat in de hemel op je wacht.

Een soort relaxstoel. En zo'n mannetje van de bediening, en een heerlijk subtropisch klimaat. Je hebt je 
zonnebril al opgezet. Er wordt je een heerlijk tropisch drankje gebracht, en daar lig je dan in de hemel te 
zijn, te niksen, uit te rusten van je werken.

Of zou Paulus dit hier zeggen: “Werk  aan dienstbetoon, (dus dat wat je hier op aarde doet), met volharding, 
dat vergelijkbaar is met hetgeen je in de hemel mag gaan doen.

Werken in de hemel? Wat maakt die hemel dan anders dan de aarde? 

Onze moeite is veranderd. Er is daar geen moeite meer. Die moeite is hier. Hier is de strijd om volharding te 
leveren. Maar achter al dat hemelse werk, ligt iets heel belangrijks: de lust om de Heer te dienen! Zin hebben 
om te werken voor Hem. 

Mag ik een vergelijking maken? Zin hebben om die balken mooi te gaan maken. Om wat lelijk is, te 
vernieuwen en tot zijn of haar recht te laten komen. 

Zin hebben om in dat mooie Koninkrijk van God actief te zijn! Daar hebben we volharding bij nodig, hier in 
dit leven. Dát is waar Paulus het over heeft, als hij zegt:

“Verlies de moed nu niet, lieve mensen! Houd goede moed vast. Want je bent met iets wezenlijks bezig, dat 
straks in de hemel verder gaat. Namelijk: Leven, tot eer van de Heer!”

Laten we nu alvast en straks voor altijd, bezig zijn om onze God  door ons doen en laten, groot te maken, blij 
te maken, en te eren.

Droom over het werk dat eeuwigheidswaarde heeft en doe dat! Volhard erin, ook al zit het je soms  tegen. 

Lieve broer en zus, zet door! Als je krachten minder worden, hier, en je moeiten groter, doe dan langzamer 
aan, maar onthoud wel: een slak is even zo goed bezig de ark te bereiken, als de snelle hinde! Ga verder en 
ga door, in kleine stapjes, met kleine beetjes.

Ga er mee door tot de dag dat je werkelijk binnen mag gaan, naar Hem toe mag gaan. Ik bid dat je toe, oud 
of jong, gezond of ziek, in de naam van Jezus. Amen.

Gerry 
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