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Ik kom bij je langs, zegt de Heer.

Bemoediging van de week aflevering 377

Afl 376 Hij komt langs! 

Door Ina Veenemans

Welkom op de Bemoedigingssite.

We gaan weer uit van het Licht der wereld, onze Here Jezus. Net zoals het mooie vlammetje dat hier schijnt. 
Iedere keer als ik naar een Bemoediging kijk, dan zie ik deze kaars. Hij staat voor de Here Jezus, die het 
licht der wereld is. De Heer die bij je langskomt.

Dat is mijn thema vandaag! Hij komt bij ons langs. Ik doe dit vanuit de teksten uit Exodus 34: vers 5, 6 en 7.

"Toen daalde de Heer neer in een wolk. Ging bij Mozes staan en riep de naam des Heren uit. Toen de Heer 
voorbijkwam riep de Heer: Here! Here! Goed, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid 
en trouw.”

Dat riep God zelf uit. Hij zei van Zichzelf: Ik, God, ben genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan 
goedertierenheid en trouw.

Dat zegt Hij tegen Mozes. Mozes had gevraagd aan God: “Wilt u alstublieft met mij  meegaan”. En God 
antwoordde hem door bij hem langs te gaan. Hij kwam bij Mozes en Hij zei: “Mozes, hoor naar Mij: Ik ben 
dit en dit en dit. Hij zei het om Mozes te bemoedigen”.

Barmhartig, dat is in het Hebreeuws Rachum. El is God, dus El Rachum, God de Barmhartige. Dit wordt 
alleen gebruikt bij God. Want God is barmhartigheid en bewogen met ons. Zo ontzettend groot is dit en wat 
hebben we het nodig. Zelfs Gods barmhartigheid, ja, we hebben het nodig dat Hij bij ons langskomt met zijn 
barmhartigheid en liefde.

We hebben het nodig dat Hij bij ons aan tafel zit. Eigenlijk op dezelfde manier zoals ik nu bij jou aan tafel 
zit en jou iets aanreik waar je misschien iets mee kan. Dat je bemoedigd wordt door hetgeen je hoort, 
waardoor je zegt: “Ik kan er weer tegenaan.” 

Zo wil God komen bij ons: Goed en barmhartig, genadig en trouw, Hij is degene die bij jou aan tafel komt. 

Weet je, er zijn zoveel manieren waarmee Hij langs komt. Het gebeurt niet allemaal op één manier. Je kunt 
aandacht schenken aan het langskomen van God. Zijn spreken was tegen  Mozes, maar Hij bedoelt ook: “ 
Ina, Gerry, Paula… Ik ben goed, barmhartig, geduldig en trouw jegens jou!” 

Ik was vorige week aan het wandelen bij de IJssel, het was geweldig mooi weer en er was niemand daar. Het 
uitzicht was heel wijds en ik dacht: ik ga zingen. Er is een lied: Maak groot onze God. In het Hebreeuws 
vind ik dit lied nog mooier; ik begon het hardop te zingen. Er was toch niemand in de buurt en ik zong voor 
mijn God. 

Er waren struiken naast en me, en daaruit vlogen ineens wat mussen en andere vogels op. Als een zwerm 
kwam het omhoog en ze vlogen een stukje naast me mee. Dat was zo mooi, maar ook zo apart. 

Toen dacht ik het ook: Niet alleen reageren die vogels op mijn zingen, maar de Heer zelf komt bij mij langs. 
Hij is hier ook. Hij is hier echt. Hij wandelt hier met me mee. Wat geweldig om dat te mogen geloven. God 
belooft het dat Hij bij ons zal zijn, maar soms  dringt het echt tot je innerlijk door. 

God kent je, God wandelt iedere dag met ons mee. Vaak beseffen we dat geeneens. Soms hebben we niet 
door dat Hij er is. Maar Hij is er toch bij! 

Als je vraagt: “God, gaat U met mij mee, alstublieft, want deze weg is zo moeilijk. Ik weet niet wat ik moet 
doen”. En als je open wilt staan voor God en naar Hem verlangt, zeg dan:  'Kom Heer' en bidt dat met je hele 
hart. Dan kómt Hij ook bij je langs. Want Hij wil het allang! Hij verlangt zo sterk naar jou en naar mij.

Hij wil zo graag jou bemoedigen, jou de weg wijzen die je aan het zoeken bent.
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Dat deed Hij met Adam en Eva. Zo wandelde God met Abraham. En Hij wandelde met Henoch. En met zijn 
hele volk Israël… God wil bij je langs komen en met je mee gaan door het leven. 

Ik vind het zo bijzonder. Dat wij wandelen met God. Wandelen. Stap voor stap verder. 

Het besef dat Hij nooit, nooit ons alleen laat. Ook al voel je het niet en weet je het niet. Hij wandelt mee en 
komt langs. Het is de kunst om te horen wat Hij zegt, want soms hoor ik het ook niet. Andere keren hoor ik 
het wel, en dat vervult me zo met blijdschap. Wat word ik daar   dan blij van. Echt heel blij. 

Hij komt bij je langs. Goddank daarvoor. 

Dat deed hij laatst ook bij een preek die ik moest voorbereiden. Hij gaf mij het woord "Barmhartig". Soms 
weet je niet wat je moet doen of zeggen of spreken namens de Heer. Dan zoek je in je hart en gedachten. En 
dan ineens, zonder dat je er erg in hebt, brengt Hij iets te binnen. God reageert op het zoekende hart! Het 
hart dat zegt: “Kom bij me Heer, of vertel het me Heer, wat ik nu moet doen.” 

Hij is er echt. Als ik Hem iets vraag, wil Hij antwoorden. Dan wil Hij bij jou en mij komen. Met ons als het 
ware aan   tafel zitten, of een kop koffie drinken en met je praten, je bemoedigen en je blij van hart maken. 
Ja, er is immers overvloed van vreugde bij de Here, dat staat in de Psalmen.

Soms denken we dat we geen vreugde van de Heer meer kennen. Dan gebeuren er dingen die je zo hard  
treffen. En toch is het mijn ervaring, dat juist als Hij je opzoekt en bij jou is en je bent aan het praten met 
Hemen je spreekt je echt oprecht  tegenover Hem uit   dat dan toch, langzaam maar zeker, de blijdschap, de 
dankbaarheid, je liefde voor God, weer naar boven komt en richting gaat geven aan je wil en denken. 

Hij wil bij je langskomen. Hij wil nu ook bij je langskomen. Op dit moment staat Hij aan je deur en vraagt: 
“Laat je Me binnen? Ik wil met je aan tafel, misschien een kop koffie met je drinken. Ik wil bij je zijn. Ik wil 
je bemoedigen en je helpen, je hand vasthouden. Ik wil Mijn arm om je heen slaan. Laat Mij binnen mogen 
komen, want Ik wil bij je zijn.”

Dat is wat de Heer ook deze ochtend of middag of avond, het moment waarop je nu kijkt, tegen jou zegt: Ik 
wil langskomen, binnenkomen, maaltijd houden, precies zoals Ik gedaan heb bij  Zacheüs… En dan samen 
al die moeilijke situaties bespreken en positief veranderen ten goede!”

Onze Heer Jezus wil er zijn voor jou,

Amen.

Ina Veenemans / Gerry Velema 
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