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Geloof het maar 

 

Lieve mensen weer heel hartelijk welkom op de Bemoedigingssite. Fijn dat ik je mag begroeten in de Naam
van Jezus, die het licht van ons leven is.

Hij brengt licht, Hij brengt leven, Hij brengt zegen in ons leven. Dat is ook een hele goeie reden om naar de
Heer te gaan, naar Hem te luisteren, met Hem op weg te gaan en je leven aan Hem toe te vertrouwen.

Vooral als je niet precies weet hoe die weg helemaal zal gaan.

Ik herinner me nog, voordat we in Roden kwamen wonen, het was ergens in 1995, dat we zo halverwege het
jaar ervóór ineens beseften dat er voor ons geen toekomst was in Eefde, in de omgeving van Zutphen. Daar
woonden we met ons gezin zo’n 11 jaar, voor we naar Roden verhuisden. 

Het was een hele fijne plek om te wonen en te leven. Ik heb daar eigenlijk altijd gewoond en geleefd met de
intentie om daar te blijven wonen. We waren gehecht geraakt aan allerlei mensen waar we mee optrokken. 

Maar ineens ging het anders. Door omstandigheden in het werk van Wim, kwam er een knik in het hele
verhaal, in ons hele toekomstperspectief. Er zou geen toekomst zijn daar, we moesten echt uitzien naar een
andere plek in het land. Het werd voor ons een enorme switch: alles loslaten en elders opnieuw beginnen. 

Nu kan de ene mens met zoiets beter omgaan dan de ander, maar ik hoor bij de categorie die dit niet zo goed
aankan. Het maakte me onzeker en ik had zo de Here God hierin nodig. Wat er gebeurde was eigenlijk
tegengesteld aan de behoeften van mijn ziel: veiligheid en rust… 

Ik weet nog goed hoe ik de Heer zocht, ook in Zijn Woord, om van Hem andere gedachten te krijgen over
die nieuwe toekomst. Gedachten van heil, gedachten die versterkend waren en toen kwam er een tekst langs,
waar stond:

"Daar zal de Heer heerlijk over u zijn." 

Dat trof mij heel erg. Ik heb die tekst opgeschreven op een papiertje en in de keuken bij het aanrecht
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opgehangen en hij is er blijven hangen tot de dag dat we het huis afsloten om voorgoed te vertrekken. 

Ik wilde deze kostbare woorden elke dag zien. Bij het afwassen, bij het koken, bij het staren in de tuin. Het
moest me blijvend vertellen dat God van alles op de hoogte was. ‘Daar zal de Heer heerlijk over u zijn,’
maar WÁÁR is daar?

Was het in het Zuiden van het land, in het Westen van het land, in het Oosten van het land, of in het Noorden
van het land?

Waar was dáár?

Zo gaat het in het leven als je niet zomaar wat leeft, maar je leven bouwt op de relatie met de Heer. Als het
leven vertrouwd is met de Bijbel, ons Richtsnoer. Dan zijn er tijden dat je wel de belofte hebt, maar nog niet
de vervulling van die belofte.

Ik moest het maar geloven en misschien ken jij het ook wel: dat gevoel ‘Ik moet het maar geloven!’  

Maar… het is wel uitgekomen. In Roden werd Wim benoemd als notaris, we kochten een oude boerderij en
verbouwden deze van voor naar achteren. Eerst een nieuw dak boven ons hoofd en daarna het kantoor. Het
leven op de nieuwe stek werd een avontuur voor ons beiden en onze vier kinderen. Maar één ding staat voor
mij als een paal boven water: God maakt zijn belofte waar: Hij zelf is de volle reden van ons geluk. Dat Zijn
heerlijkheid mag rusten op ons leven en op ons wonen, dat is waar het woord jaren geleden iets over zei,
toen ik niet wist wat er nog zou gaan komen.  

Ik weet niet of je dit mooie woord dat gebaseerd is op het begrip Shammah (De Heer is daar) alleen op deze
manier kunt ervaren. Ik denk dat we het op vele manieren   mogen toepassen! God wil bij ons wonen, waar
we ook wonen. Hij wil met zijn heerlijkheid op zijn mensen rusten en zo is Hij heerlijk over ons. Dat past bij
het wezen van onze God. (Ezechiël 48: 35 Yahweh-Shammah) 

Maar als morgen mijn weg ergens anders heen leidt, dan mag ik het opnieuw bidden. Want met mijn hand in
“Uw hand”, en waar God mijn leven leidt, daár zal Hij ook heerlijk over mijn leven zijn.

De verborgen omgang met God wordt toch ergens in gezien en gevonden, namelijk in ons leven. Daar wil ik
met de Bemoedigingssite ook elke keer een bijdrage aan leveren.

Steeds opnieuw vertellen dat God het goede met je voorheeft. Dat Hij een goede toekomst met je wil, en dat
hierbij slechts één voorwaarde is, dat we Hem vertrouwen, Hem volgen en naar Hem willen luisteren. Opdat
het je wel ga… 

Mag God je zegenen in de naam van Jezus, amen.

Met liefs, Gerry 
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