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De keuze van Zacharias
 
Lieve mensen, heel erg welkom op de Bemoedigingssite. 

De komende vier weken ga ik elke week een nieuwe kaars aansteken. We gaan de adventweken in en ons
voorbereiden op  het Kerstfeest.

We kijken naar mensen en hun keuzen in de tijd van Jezus geboorte. Eerst Zacharias, daarna Maria, het derde
advent kijken we naar de keuze van Jozef en tenslotte staan we stil bij de de keuze die de Here God zelf
maakte toen Hij ons Jezus schonk. 

Keuzen! 
Het is zo belangrijk. We maken ze elke dag. Hoe kom je tot je keuzen? Is het een goede keuze of is de keuze
genomen op verkeerde gronden? 

Nee, ik denk dan niet aan allerlei dagelijkse keuzen, maar aan die keuzen die te maken hebben met de zin van
mijn bestaan. ’Waarom ben ik hier eigenlijk op aarde? Waarom leef ik. Wat doet mijn leven er eigenlijk toe?
Heeft mijn leven wel zin, wat is mijn levensbestemming of levenslot?’

De joodse psychiater, Victor Frankl, zegt in zijn boek ‘De zin van het bestaan’ dat het aan de mens is om uit
te zoeken waarom hij hier op aarde leeft en bestaat. “De zin van het bestaan, de belangrijkste motivatie voor
de mens.” 
Met andere woorden: als je niet de zin van je bestaan kent, kun je ook niet meewerken om deze betekenis te
vinden en uit te leven. De zin van je bestaan is de belangrijkste motivatie in je leven.

Volgens deze psychiater heeft ieder mens een levenstaak, die alleen jij kan vervullen. Je gelooft erin of niet.
Maar als je niet gelooft in de zin van je bestaan, zul je hem ook niet vinden. Wie zoekt, zal hem vinden. Wie
ervoor wil gaan, zal er een stevig ‘rotsvast houvast’ aan hebben. 

Deze gedachte zette mij aan het denken. Vooral als een mensenkind die gelooft dat God, de almachtige
Vader zijn Zoon Jezus Christus heeft gezonden om mij te verlossen en voor eeuwig in contact te brengen met
mijn oorspronkelijke bestemming. Een bestemming van de Here God met mij, die bepalend is voor mijn
aardse bestaan, maar ook voor mijn hemelse bestaan. 

Laten we eens kijken naar de keuze van Zacharias.
Zacharias is al wat ouder. Hij is getrouwd met Elisabeth. Het zijn vrome mensen, gelovige mensen. Hij en
zijn vrouw waren kinderloos. Het was de priester Zacharias’ beurt om het reukoffer te brengen in de tempel.
Het lot had hem aangewezen. Je zou bijna zeggen: door een beetje “toeval” komt Zacharias daar in het
‘heilige van de tempel’  terecht. 

Zacharias lijkt op het eerste gezicht niet echt bezig met zijn bestemming. Als deze bijzondere dingen met
hem gebeuren, overkomt het hem allemaal. Het is duidelijk voor hem "onverwachts… "

Terwijl de samengestroomde mensenmenigte wacht tot het reukoffer gebracht is, komt Zacharias heel dicht –
maar innerlijk nog zo onvoorbereid - in de nabijheid van God. En daar dicht bij Gods aanwezigheid, gebeurt
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er iets dat hij helemaal niet verwacht.  
Het is anders dan waar God eigenlijk op hoopt, als Hij zegt: Wie tot Mij nadert, God zal tot Hem naderen... 

Inééns staat daar voor Zacharias een engel! Hij zegt: “Wees maar niet bang, Zacharias. Jouw gebed heeft
God gehoord! 
(Oei, hoelang is het geleden dat Zacharias hier voor gebeden heeft?) Zegt die engel tegen hem: ‘Jullie
hartsverlangen is door God verhoord: Jullie krijgen een zoon!’ 

Voelt Zacharias zich kompleet overruled, overmeesterd? Wat denk je? Heeft hij deze verhoring van zijn
gebed nog verwacht?  

“Je gaat vader worden, Zacharias! Elisabeth wordt moeder. Je moet je zoon de naam Johannes geven. En
Zacharias… het wordt bovendien een hele bijzondere zoon. Zijn komst zal de aarde aanraken met de vinger
van God. Daarom wil de Almachtige dit bijzonder geroepen kind aan jou en je vrouw die kind
toevertrouwen. Hij heeft jullie als ouders uitgekozen om dit te doen! Dit is jouw levensbestemming! Jij moet
samen met Elisabeth Johannes ontvangen, hem grootbrengen en hem vooral de juiste opvoeding geven. Maak
hem met alles bekend wat Ik, de Here God, jou geleerd heb.”

Zacharias, hij  kan het allemaal zo snel niet kan bevatten. Is het twijfel geweest, komt het omdat hij eigenlijk
geen rekening meer hield met dat verlangen naar een zoon, van lang geleden? Komt het omdat hij eigenlijk
niet meer rekent op verhoring van een gebed dat al lang verstomd was. (dit zijn wat van mijn vragen) 

Wat een oneindige diepte proef ik hier in het Woord van God.   

Zacharias, zoekt hij nog steeds naar zingeving in zijn leven… Maar gelooft hij nu ook dat God echt ziet en
aanvaard als een priester in Israël? Komt het besef tot bloei dat in hem zegt:  ik zal me geven aan de zaak van
mijn Schepper, mijn Maker, mijn God.  Laten we dit eens vergelijken met de reactie van Elisabeth. 
 
Hoe anders reageert zij. Waar Zacharias, als man, als priester de heilige taak mocht vervullen en zo deze
kostbare ontmoeting met de engel had, hoort Elisabeth de boodschap uit de tweede hand. Ze reageert toch zo
anders.
Elisabeth, van haar weten we dat zij een nazaat is uit de stam van Aäron. Zij komt dus uit het geslacht van de
Levieten en de priesters. Ik vermoed dat er iets van het priesterlijke bloed ook door haar heen stroomt, ook al
kreeg het geen rol van betekenis in haar leven en in de synagoge. Maar het is er wel degelijk en Elisabeth
toont het ook in haar reactie. Dat viel me op.  

Als Zacharias bij haar komt en met veel pijn en moeite haar weet duidelijk te maken (zonder stem en
woorden) wat de engel hem verteld heeft, zegt zij (Elisabeth) bij zichzelf: "De Heer heeft zich mijn lot
aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen mij niet langer verachten."

Elisabeth betrekt de komst van een kind meteen op haar eigen leven: ik word moeder! En eindelijk, eindelijk
zal de schande het verliezen in mijn bestaan! Halleluja, God alle lof en eer en dank! 
Ze kan meteen duiden aan wie zij dank verschuldigd is. Dit is Gods handelen! God vertrouwt ons een kind
toe! 
Waar Zacharias vraagt: “Is dit waar? hoe weet ik dat dit van God is?” zegt Elisabeth: "Dit is van God!” 

Elisabeth voelt het in al haar botten: Dit leidt naar mijn bevrijding. Dit plaatst mij in het licht. Dit gaat
vreugde geven. Ik word moeder! Ik zal een zoon krijgen. God gaat mij inzetten in Zijn heilsplan…
Gaandeweg zal Elisabeth meer en meer begrijpen hoe groot de opdracht van God hier is voor Zacharias en
voor haar. 
Keuzen maken. De keuze van je leven. Wees je ervan bewust dat de keuze die je ooit een keer gemaakt hebt, 
je hele leven zal beïnvloeden. 



Dat geldt zeker voor de keuze om je leven aan God te geven, maar ook de keuze om iemand lief te hebben en
met deze man of vrouw een eenheid te vormen. De keuze voor kinderen… je kunt je er nooit meer aan
onttrekken. Levenskeuzen… Het is er in vele vormen, ook de keuze om niet bij de pakken neer te gaan zitten,
de keuze om lief te hebben degene die het jou moeilijk maakt. De keuze je leven te delen met anderen.
Keuzen die je leven tot bestemming brengen. Tot Gods bestemming met jou brengen, daar gaat het eigenlijk
om in een christenleven.

Wat is jouw zingeving? Welke tussenstappen zet jij? Welke keuzen liggen er misschien wel deze week op
jouw levensweg? Laat bij de keuzen vooral jouw zingeving bekrachtigd worden, benadrukt en nog sterker
tevoorschijn komen. Want daartoe zijn we geroepen, als kinderen van God. 
Waak voor beslissingen waar we onze handen vol aan hebben en druktes die er niet echt toe doen. Let op je
keuzen en maak goede beslissingen! 

Een nadenkertje deze keer… De keuze van Zacharias! Van harte Gods zegen. 
Een prachtige voorbereiding op het Kerstfeest, maar ook op uiteindelijke terugkomst! 

Gerry 
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