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Gun satan geen voordeel

Bemoediging van de week aflevering 388

Afl. 388 
Gun satan geen voordeel
 
Lieve mensen ik kom bij je in de naam en in de Opdracht van Jezus, onze Heer. De Heer die het licht van de
wereld is en toen hij uit deze wereld wegging, heeft hij gezegd:
Ik moet naar de Vader gaan, opdat de Heilige Geest kan komen en zal bij jullie zijn, zal alles te binnen
brengen wat ik jullie geleerd heb.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen alles wat de Bijbel ons heeft geleerd komt ook van de Heilige Geest tot ons.
De Heilige Geest kan het Woord van God gebruiken om ons te helpen.
Waarmee dan?
Nou, tegenover die Heilige Geest is er in deze wereld de overste van deze wereld de onheilige geest, dat is de
satan. Hij die alles eraan zal doen, zoals het in de Bijbel staat: te ziften als de tarwe. Om ons te laten
schudden op onze grondvesten en waar het mogelijk is, ons te verleiden de Heer te verlaten. Maar de Heilige
Geest staat ons terzijde om ons te bewapenen, om ons toe te rusten met heel andere gedachten.
Veel van die strijd tussen de Heilige Geest en de onheilige geest, vindt plaats in onze gedachtenwereld.
Paulus geeft daar een inkijkje in, in 2 Korinthe 2. 
Dan begint het eigenlijk bij vers 4: "Ik heb in zware druk en in beklemdheid van het hart," dat ken je wel hé?
"Onder vele tranen jullie, Korintiërs, geschreven."
Hij schreef hier nota bene een stuk van de Bijbel. Het woord van God is bepaald niet erg lichtvoetig
geschreven. Paulus schreef aan de Korintiërs onder zware druk en met beklemdheid van hart en met vele
tranen.
Waarom werd het hem zo moeilijk gemaakt? Waarom moesten die Gods Woorden met zoveel moeite op
schrift worden gesteld. Dat lijkt niet echt op spierballen-taal toch? Waar is nu hier dan dat kolossale betoon
van kracht van de Heilige Geest?
Toch, het is wel. Paulus schreef in de kracht van de Heilige Geest, maar hij schreef ook in beklemdheid van
het hart. Beide zijn er, omdat er strijd was in de gemeente van Korinthe. Strijd en onenigheid. Alsof het in het
hart van Paulus zelf plaatsvindt, zo dicht nadert hij de mensen aan wie hij zijn woorden schrijft. 
Hij moes deze gemeente vermanen. Vermanen doe je niet vanaf een hoge troon om even als een soort 'beter
weter' te zeggen: zo zit het en zo moeten jullie doen. Nee, Paulus huilde omdat hij de strijd in zijn eigen ziel
voelde. De Korinthiërs moesten ten eerste weten dat er strijd was. Dat de vijand niet stil zat. Ze moesten het
werk van de tegenstander leren onderkennen. 
Als je het even verder leest moest er in de gemeente van Korinthe iemand berispt worden. En misschien ook
wel iemand vergeven worden.
Paulus zegt: als jullie die persoon vergeven, dan doe ik het ook, want, WANT: gun de vijand geen voordeel
op ons.
Hier zie je helemaal duidelijk worden waar Paulus zo zich bewust van is. Van die strijd in de hemelse
gewesten. Gun satan geen enkele stukje voordeel! Ook niet het voordeel van de twijfel. Het voordeel van de
roddel, van het kwade woord over elkaar. 
Het komt er soms zo nauw op aan: hoe we denken over elkaar en hoe we handelen binnen onze gemeente.
Hoe het helder en scherp: de gedachten van de onheilige geest, de satan, zijn ons niet onbekend. Zijn
tactieken ook niet. Bijvoorbeeld een tactiek om gemeenten te laten scheuren. Gemeenten en mensen bij
elkaar weg te halen, scheidingen te veroorzaken, ruzies op te kloppen. Het is allemaal het werk van de boze
en als je dat weet, snap je ook waarom dat er zoveel beklemdheid was.
Waarom Paulus, juist als hij over wil schrijven, zo werd aangevallen. Praten over de duivel, over de satan,
over de invloeden van de satan op ons leven, het is niet het meest makkelijke. Niet zo helder, niet het meest
leuke of comfortabele onderwerp, maar toch zo belangrijk.
Ook voor vandaag! 
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Dat ik het toch aan je vertel. Laat het je niet verrassen dat er toch soms, zo maar ineens, iets langs komt, zoals
het bij de Here Jezus gebeurde. Het leek oprecht, zo’n bewijs van loyaliteit en liefde, dat Petrus uit zijn hart
riep: ‘O, maar Heer, U gaat helemaal niet aan het kruis, en U gaat ook helemaal niet dood. Daar zal ik
persoonlijk voor zorgen!’
Hij meende het zo goed, die Petrus. Toch moest Jezus hier zeggen: Ga weg achter mij, satan, want je bent
niet bedacht op de plannen van God. Bedoelde Jezus dat Petrus de satan was? Werd het Petrus aangerekend,
of mogen we hier leren dat mensen soms met verkeerde bedoelingen, maar soms ook ondanks hun goede
bedoelingen ‘gebruikt’ kunnen worden voor verkeerde boodschappen. Wees hier op bedacht! Dat is de les. 

Jezus moest het geestelijke zwaard (Gods Woord in Hem) en zijn wapenrusting gebruiken. De gedachte van
de Heilige Geest pakken, deze vasthouden en zeggen: Nee satan, zo zal het niet gaan! Dat kruis zal worden
opgericht met de Zoon des mensen en ik zal daaraan sterven. Daar kan noch jij, satan, noch jij mijn vriend,
Petrus, geen verschil in maken. Gods weg is de beste en dat staat mij te gebeuren!  

Geestelijke strijd, lieve mensen, zo lang ik een kind van God ben weet ik weet ik dat ik deze strijd moet
voeren. Dat ik soms, zelfs tegen iets dat heel goed bedoeld is, toch moet zeggen: Dit is niet de gedachte van
mijn Vader. 
Het onderscheid in de onzienlijke wereld waar Gods Geest en de onheilige geest van de satan strijd voeren,
daar zijn wij ook. Wij worden geroepen om ons vooral te laten vervullen met Gods gedachten, Gods
Woorden, Gods plannen en Gods Heilige Geest. Wie daar vol van is, zal bestand zijn tegen de druk en
verleiding van de onheilige geest. 
Dit belangrijke onderscheid bid ik je van harte toe in de naam van de Here Jezus, want Hij kan door de
Heilige Geest, jou en mij dit onderscheid geven.
Gods nabijheid je toegebeden, 
Gerry 
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