
Downloaden | Afdrukken

Weinig van mezelf, veel van de Heer

Bemoediging van de week aflevering 93

Oneindig veel meer dan ik kan beseffen
 
 
Lied 520 opwekking: 
 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
  leer mij U kennen in vreugde en smart.
  Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
  wakend of slapend, vervuld van uw licht.
 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
  dat ik in U blijf en U in mij Heer,
  U als mijn Vader en ik als uw kind
  dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 
Lieve mensen, 
 
Meestal ontvouwt zich ruim van tevoren het nieuwe onderwerp voor de bemoediging van de week.
Daarnaast verzamel ik ook een lijstje onderwerpen, voor het geval ik een keertje niet weet waar ik het over
moet hebben... En soms… Soms kijk ik terug in ons archief en word bemoedigd door een bemoediging van
enkele jaren geleden. 
 
Lieve broer, lieve zus... je kunt zo theoretiseren en discussiëren dat je vergeet dat waar we over spreken, een
hemelse kracht en waarheid is waarvan miljoenen christenen wereldwijd kunnen getuigen: Ja, ook ik heb
ontdekt dat God al mijn omstandigheden ten goede gebruikt voor Zijn werk en dat alleen maar omdat ik
Hem liefheb en Hij mij! 
 
Ik wil je in deze bemoediging een prachtige anekdote vertellen die mij keer op keer bemoedigt, zo vaak als
ik eraan denk: 
 
Het verhaal van een waterdrager en zijn beide emmers
Een waterdrager had twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van het juk dat hij op zijn schouders
droeg. Hij haalde bij de rivier twee volle emmers met water en liep via een vast paadje terug naar zijn huis. 

Eén van zijn emmers was helaas lek, de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die gave emmer aan het
einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde, leverde
de kapotte, lekke emmer slechts de helft van de inhoud.

Natuurlijk was de ongeschonden emmer enorm trots op zijn prestaties, hij deed immers precies waarvoor hij
bestemd was… 
 
Maar de geschonden emmer stond er vaak wat beschaamd bij te kijken. Alweer was de emmer nog maar
voor de helft gevuld, vanwege zijn handicap, of zijn beperking, of vanwege zijn zwakte, of vanwege … Die
stomme roestige gaatjes onder in  zijn emmer.  
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Hij kon maar de helft van het water thuisbrengen… en dat was het maximum wat je van deze emmer mocht
verwachten. Er moest onderweg geen oponthoud zijn, want dan zou de emmer nog minder water
thuisbrengen. 
Uiteindelijk begon het gevoel van waardeloos zijn zo op te spelen, dat de kapotte emmer er niet meer tegen
kon. Hij vroeg huilend aan de waterdrager: “Waarom dumpt U mij niet? Waarom werkt U nog met een
emmer zoals ik? Ik ben helemaal niet instaat te doen wat U van mij verlangt. Ziet U niet dat ik kapot ben en
onnuttig voor het werk om water voor U te dragen. Doordat ik water verlies, moet u des te vaker heen en
weer lopen tussen de rivier en het huis. Gooi me toch aan de kant en zoek een betere emmer…” 
De gave emmer bewoog instemmend mee, eindelijk hoorde hij een verstandig woord van zijn kompaan. Hij
was allang klaar met al die waterverspilling . Weg met die kapotte en onnuttige emmer! Dumpen dat ding! 

Maar de waterdrager tikte goedmoedig tegen het ijzer van de emmer: “Geen haar op mijn hoofd die daaraan
denkt. Je bent juist bijzonder waardevol voor me. Ik kan je heel goed gebruiken. Ik gebruik zelfs de gaten in
je emmer... 
Jij denkt dat je water verspilt, maar niets daarvan! Ik gebruik het allemaal ten goede! Letten jullie toch eens
wat beter op onderweg.  Let eens op het verschil tussen de beide kanten van het pad, als we weer van de
rivier naar huis lopen?”  
 
Terwijl het water weer uit zijn emmer drupte, zag de Lekke emmer voor het eerst hoe aan zijn kant de berm
volstond met prachtige geurende bloemen. Aan de andere kant van het pad zag hij geen bloemen. Hij kon het
bijna niet bevatten. 
Wat had deze bloemenpracht met hem te maken? 
De waterdrager stopte even en plukte wat bloemen. Hun geur kwam nu zo dichtbij, dat de emmer er blij van
werd. 
 
“Zie je waar ik jou voor gebruik? Ik gebruik jouw lek en we verspillen geen druppel water! Ik heb er mijn
voordeel mee gedaan. Ik heb hier bloemzaadjes gezaaid, juist aan jouw kant. Elke keer als we hierlangs
kwamen gaf jij ze beetje bij beetje van jouw water. Niet te veel, niet te weinig, elke dag ongeveer even veel
en dat was precies wat ik nodig had voor deze bloemen. 
Dit boeketje ga ik aan mijn vrouw geven; ik maak haar er zo gelukkig mee. 
Mijn beste emmer… Ik ga je zeker niet dumpen, ik zal je hartelijk bedanken dat je al jarenlang zo secuur
voor mijn bloemen zorgt en met mij hebt samen gewerkt!” 
Ach, dat was veel te veel eer, vond de lekke emmer, de waterdrager glimlachte om de glimmende blos die op
de emmer verscheen. 
 
                                                ***

Wat troost dit prachtige beeld vaak mijn hart. Als ik tegen mijn eigen grenzen oploop, me onzeker voel, dan
zegt de Heer niet: ja, nu je er zo voor staat kan ik niets meer met je.  God diskwalificeert geen mensen. Hij is
de Meester die zelfs onze zwakheden weet om te buigen tot kracht in zijn Koninkrijk! 

Romeinen 8: 28 (HSV) zegt dit: 
“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die 
overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’  
 
2 Korintiërs 4: 7 (HSV) Een favoriete bijbelvers van me: 
“Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alle overtreffende kracht van God zou zijn en niet 
uit ons!” 
 
We zullen bloemen vinden langs ons pad? Wonderen van geur en kleur, omdat jij en ik ons leven hebben
toevertrouwd aan de Waterdrager! Gods plannen falen niet, ook niet met jou, ook niet met mij. 

Verwonderen, daar zit het woord wonderen in. 
 



Het kan als een wonder voor je zijn als je ineens de bloemen ziet, die gekomen zijn door jouw ‘lekkende
emmer’ heen. Ontdek en belijd het ook: God dumpt mij niet, Hij diskwalificeert mij niet, God kan met mijn
lek en gebrek zo veel meer doen, dan ik kan beseffen of bedenken. Vertrouw jezelf toe aan deze Heer. Het is
niet overdreven: Hij heeft ook jou nodig in zijn dienst! 
 
Mag de Heer je ook deze week hiermee bemoedigen. Gods zegen bidden we over deze woorden, beeld en
bemoediging heen. 

Met liefs, Gerry 
 
 
 
 
 
 
 
 

De video bemoediging die hoort bij deze teksbijlage bekijkt u op de website van de Bemoedigingssite
Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.
Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen,
meer informatie vindt u op de website
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